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Kerstwens

Nu de kaarsen van de adventskrans hun warme licht
verspreiden en we ons voorbereiden op de komst van het
Christuskind, is er het moment om terug te kijken en
vooruit te kijken en elkaar een Zalig Kerstfeest te wensen.
Ditjaar heeft ons allen op de een of andere manier geraakt:
we hebben onrust gezien in de grote wereld waarin we
leven, conflicten die ons diep raken en zorgen die soms
zwaar op onze schouders drukken, zeker ook in eigen
kring. Toch is het juist in deze tijd dat de boodschap van
Kerstmis ons troost en hoop biedt. De geboorte van Jezus
in een eenvoudige stal herinnert ons eraan dat ware
grootsheid vaak in bescheidenheid schuilt. Zijn komst
bracht licht in de duisternis, en zo mogen ook wij
lichtdragers zijn voor elkaar. In de warmte van onze
gemeenschap, in de kleine gebaren van vriendelijkheid en
zorg, weerspiegelen we Zijn liefde.

Terwijl we het nieuwe jaar naderen, wens ik u moed en
wijsheid toe om bruggen te bouwen waar nu nog muren
staan. Dat we, geinspireerd door de Heilige Familie,
onderdak mogen bieden aan hen die op de vlucht zijn,
zowel in letterlijke als figuurlijke zin. We wensen u allen toe
dat de vrede van Kerstmis uw hart mag vervullen. Dat we
in het nieuwe jaar momenten van vreugde en
verwondering mogen ervaren, zelfs te midden van
uitdagingen.

Laten we er voor elkaar zijn, elkaar proberen verder te
dragen in het leven van alledag om zo samen het Licht van
het kind in de kribbe te laten schijnen in onze grote wereld
en op de plek waar we leven, verbonden met onze
dierbaren. Moge het Kind in de kribbe ons Gods liefde
brengen, en moge het nieuwe jaar gevuld zijn met geluk,
een goede gezondheid.

Zalig Kerstfeest en een gezegend nieuwjaar!

Namens Pastoor Patrick Lipsch, Kapelaan Rajan en
Kapelaan Sanchon
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Overleden

H. Nicolaas Heythuysen

27 oktober 2024 Piet Vissers 77 jaar

18 november 2024 Trine van Buggenum 102 jaar
H. Liduina Kelpen-Oler

19 november 2024 Annie Janssen-Wetemans 92 jaar

Dat zij mogen rusten in Gods eeuwige vrede.

Programma bezoek bisschop aan ons
dekenaat

Bisschop Ron van den Hout is nieuw in Limburg. Daarom
maakt hij een half jaar lang een rondgang langs alle
dekenaten. De bisschop hoopt op die manier de parochies
in het bisdom Roermond te leren kennen. Maar niet alleen
het kerkelijk leven, hij laat zich tijdens de bezoeken aan de
dekenaten ook bijpraten over sociaal-maatschappelijke en
culturele onderwerpen die in Limburg leven.

De bisschop bezoekt ons dekenaat Thorn op vrijdag 10 en
zaterdag 11 januari 2025. Het dekenaal bestuur heeft een
programma in elkaar gezet. De bedoeling is om in kleine
groepen een breed beeld te geven van de activiteiten en de
personen achter deze activiteiten.

Op 10 januari om 10.15 uur begint het programma met een
plechtige eucharistieviering in de Medarduskerk in
Wessem. Gedurende deze 2 dagen zal de bisschop
kennismaken met de oversten van de 4 kloosters in ons
dekenaat. Verder is er een bijeenkomst met de geestelijk
verzorgers van de verzorgingshuizen en zorgboerderijen
in ons dekenaat. Tijdens ontmoetingen met de
gemeentebesturen  zullen  sociaal-maatschappelijke
projecten in ons dekenaat aan de orde komen.

De bisschop zal kennismaken met diverse vrijwilligers.
Tijdens een bezoek aan het kerkhof van Horn zal het
project om oude graven in ere te herstellen worden
toegelicht. In 't Leuke in Beegden wordt het thema
Leetbaarheid in kleine kernen, vooral voor ouderen belicht.
In de kerk van Baexem zal de eigen voedselbank DiaNico
bezocht worden. Tijdens een werklunch met de
kerkbesturen van het dekenaat zullen onderwerpen, die de
parochies bezighouden aan de orde komen. Er zal vooruit
gekeken worden naar de kerk van de toekomst, waarin
herbestemming van diverse kerkgebouwen onvermijdelijk
is. Belangrijk daarbij is om de parochies achter deze kerken
te laten voortbestaan.

Om 18.00 uur op zaterdag 11 januari zal een afsluitende
plechtige eucharistieviering plaatsvinden in Heythuysen,
waarin de bisschop zal voorgaan.
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Gedoopt

Charlotte van Grimbergen, 1 december 2024
Van harte proficiat en magjouw leven lang en gelukkig zijn.
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Herbestemming kerken

Het federatiebestuur van Tabor heeft van onze bisschop
Mgr. Dr. C. van den Hout de decreten betreffende de
onttrekking van de kerken in de parochies Baexem en
Kelpen-Oler ontvangen. Het uitvaardigen van dit decreet is
een belangrijke stap in het proces van herbestemming van
deze kerken. Door dit besluit van de Bisschop kunnen we nu
verder met het regelen van de benodigde vergunningen en
verdere formaliteiten bij de Gemeente.

Zodra er stappen gezet gaan worden, die invloed gaan
hebben op de vieringen in onze parochiekerk, zullen we u
natuurlijk tijdig hierover informeren. Tot dat moment
blijven de vieringen in onze parochiekerken gewoon
doorgaan zoals ze gepland zijn. De decreten zijn terug te
lezen op onze federatie-website www.clustertabor.nl
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Priesterwijding en Eerste Heilige Mis

van kapelaan Sanchon Alfred

Het kerkbestuur nodigt u van harte uit om samen met ons
een bijzondere mijlpaal te vieren:

Op donderdag 13 februari 2025 wordt kapelaan Sanchon
Alfred in de SintJozefkathedraal te Palayam,
Triruvananthapuram (India), tot priester gewijd door Mgr.
Thomas J. Netto, Aartsbisschop van Trivandrum. De
plechtige eucharistieviering begint om 1030 uur
(Nederlandse tijd). Een link om de wijding online te volgen,
zal later worden gedeeld.

Op zondag 23 februari 2025 draagt kapelaan Sanchon om
14.00 uur zijn Eerste Heilige Mis op in de Sint-Nicolaaskerk te
Heythuysen. Na afloop bent u van harte welkom op de
aansluitende receptie in Cultuurpodium De Bombardon,
eveneens in Heythuysen.

We hopen u op deze feesteliike momenten te mogen
verwelkomen om deze in verbondenheid met kapelaan
Sanchon en elkaar te vieren!

Op de koffie bij Jacques Beelen

Jij bent, geloof ik, niet een 'Heitser jong van origine,
toch?

Nee, ik ben geboren in Meers-Elsloo, 1944. In 1953 is ons
ouderlijk gezin in Heythuysen komen wonen, vanwege het
werk van mijn vader. De eerste 1,5 jaar woonden we in wat
nu 't Sinterklaoske is, en werden we dagelijks gewekt door
de kerkklokken. In 1954 ben ik misdienaar geworden bij
deken Geurts. Met kapelaan Bruynen moesten de
misdienaars altijd oefenen. Tijdens mijn middelbare
schoolperiode ben ik nog acoliet geweest, samen met 'Lei
(Henderikx) vanne Edal', die nog jaren een goede vriend is
gebleven. Dat waren mijn eerste stappen als
parochievrijwilliger.

We kennen je natuurlijk vooral als kunstliefhebber en
als kunstschilder. Had jij beroepsmatig ook al te maken
met kunst?

Ik heb altijd gewerkt bij machinefabriek Van Aarsen in
Panheel. Dus kunst? Nee, niet echt, de laatste jaren tot mijn
pensioen heb ik als leidinggevende de gehele productie
onder mijn hoede gehad.

Bent u geinteresseerd in het volledige interview, dan
verwijzen wij u graag naar de website.

Vieringen in federatie Tabor met de feestdagen

24 december Heythuysen | Gezinsviering 17.00 uur
24 december Baexem H. Mis 19.00 uur : '
24 december Kelpen-Oler H. Mis, in Trefcentrum | 19.00 uur
24 december Leveroy Gezinsviering 19.00 uur Het p astorale team en
24 december Heythuysen | Nachtmis 21.00 uur federatiebestuur
25 december | Heythuysen | H.Mis 09.30 uur wensen u FU ne
25 december Grathem H. Mis 11.00 uur
feestdagen,
26 december Leveroy H. Mis 0930 uur een Zalig Kerstmis
3ldecember | Heythuysen | H.Mis 18.00 uur en een voorspoedig 2025
1januari Heythuysen | H.Mis 11.00 uur




