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Allerheiligen/Allerzielen 
 

In deze tijd van het jaar, als de natuur zich langzaamaan 
klaarmaakt voor de winter, ligt ook het kerkhof er stil en 
vredig bij. Elk graf op het kerkhof vertelt een eigen verhaal. 
Alle dierbaren die er hun rust mogen vinden, vormen 
samen een stille gemeenschap. 
 
Een kaars wordt aangestoken bij een graf, we plaatsen 
bloemen bij onze dierbare en we denken terug aan wat deze 
voor ons betekend heeft en hoe we hem of haar in 
gedachten levend houden. De vlam van de kaars flakkert in 
de wind, een kleine maar standvastige lichtbron in de 
groeiende duisternis. Zo is ook het geloof van velen: soms 
wankel, soms klein, maar altijd brandend met de hoop op 
eeuwig leven. Allerheiligen en Allerzielen versmelten zo 
samen tot één groot feest van verbondenheid. De heiligen 
die geëerd worden en de dierbaren die herdacht worden, 
we staan stil bij hun levens en voelen ons verbonden, zelfs 
over de grens van de dood heen. Er is verdriet om het gemis, 
maar gelukkig is er de liefde die blijft, die liefde die ons met 
elkaar verbonden houdt. En bovenal is er hoop - hoop op een 
weerzien, hoop op eeuwige vrede in Gods aanwezigheid. 
 
Deze hoop is wat Allerheiligen en Allerzielen ons bieden: dat 
de liefde sterker is dan de dood, dat elk leven betekenis 
heeft en dat allen deel uitmaken van Gods grote plan. Deze 
dagen herinneren eraan dat niemand ooit echt alleen is, 
zelfs niet in de donkerste momenten. Er is een 
verbondenheid met een gemeenschap die zich uitstrekt tot 
in de eeuwigheid. Het is deze boodschap van hoop en 
eeuwige liefde die deze dagen zo waardevol maakt voor ons 
en die hoop mag ons sterken op onze eigen weg door het 
leven, op weg naar het eeuwig leven. 
 
Pastoor Lipsch 
 

 
 

Sint Maarten 
 

Op zaterdag 9 november 2024 vindt er om 18.00 uur een 
gezinsmis voor Sint-Maarten plaats. Het Sint-Maarten 
spel zal worden opgevoerd samen met de 
communicanten van komend jaar. Aansluitend vertrekt 
er vanuit de kerk een Sint-Maartensstoet onder 
begeleiding Sint-Maarten te paard en schutterij St. 
Nicolaas.  
 
11 november is de dag, dat overal een lichtje branden mag.  
Sint-Maarten is een feestdag ter ere van de heilige Sint 
Martinus (Maarten). Hij is bekend als de heilige bisschop 
van Tours in Frankrijk, maar toch is hij nu vooral 
beroemd door zijn daad van barmhartigheid  toen hij als 
soldaat vocht in het Romeinse leger. In die periode deelde 
hij namelijk op een koude dag zijn soldatenmantel met 
een naakte bedelaar. 
 
Wie was Sint-Maarten? 
De heilige Sint Martinus, Maarten van Tours, werd in 316 
geboren in Savaria, Hongarije. Maarten sloot zich aan bij 
het Romeinse leger. Volgens de legende trof hij bij de 
stadspoorten van de Franse stad Amiens een bedelaar 
aan. Maarten had medelijden met de man,  hij trok zijn 
zwaard, sneed zijn rode mantel in tweeën en schonk de 
helft aan de bedelaar. Deze bedelaar zou de belichaming 
van Jezus zijn en zou hebben gezegd: ‘Ik was naakt en gij 
hebt mij gekleed.' 
De liefde voor zijn medemens leidde uiteindelijk tot zijn 
benoeming als bisschop van Tours in het jaar 371.  Na zijn 
dood werd hij op steeds grotere schaal vereerd vanwege 
zijn daad van liefde voor een ander; in de Middeleeuwen 
was hij een zeer populaire heilige. 
 
Lichtjes en lampionnen 
Een andere legende gaat over de lichtjes. Het rijdier van 
Sint Maarten zou 's avonds zijn weggelopen. Behulpzame 
dorpelingen gingen het dier toen met lichtjes zoeken. 
Vandaar dat de kinderen nu nog steeds met lichtjes langs 
de deur gaan. 

 

Steun DiaNico 
 
Ze zijn er weer, de AH 
postcodeloterij “GENIET van ‘t 
GOEDE” kaarten. Doet u er niets 
mee? DiaNico is er heel blij mee! 
Wij vullen onze voorraad er weer 
mee aan. Zodat we  het  
 
 

 

kerstpakket met mooie producten kunnen aanvullen. U 
kunt de kaart afgeven bij het parochiebureau in 
Heythuysen. De kaarten zijn geldig tot en met 17 november. 
Let op! A.u.b. zelf activeren voordat u ze inlevert. Alvast 
heel hartelijk dank!  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Nadere kennismaking met kapelaan Sanchon Alfred 
 
Sinds begin september maakt kapelaan Sanchon deel uit van het pastorale team van de 
federaties KANA en TABOR. Kapelaan Sanchon (je spreekt uit Sànchon) is 30 jaar oud en 
is afkomstig uit India, het toeval wil dat hij woont in dezelfde regio als onze kapelaan 
Rajan en dat hij hoort bij het bisdom waarbij ook (de vertrekkend) kapelaan Francis 
(parochiefederatie Emmäus Thorn) hoort. Hij vindt dat zelf erg fijn, omdat hij daardoor 
in zijn eigen taal kan communiceren. India kent namelijk 122 (!) talen, waarvan hij er 
twee spreekt.  
Kapelaan Sanchon is opgegroeid in India in een gezin met naast zijn ouders nog een 
jongere broer (27), die ingenieur van beroep is. Hij weet al van kleins af aan dat hij graag 
priester wil worden en is in 2009, toen hij 15 jaar oud was, naar het klein seminarie 
gegaan in India. Na negen jaar studie is hem door de rector aldaar verteld dat hij zijn 
theologiestudie zou gaan voortzetten in Nederland. 
 

 aan dat hij graag priester wil worden en is in 2009, toen hij 15 jaar oud was, naar het klein seminarie gegaan in India. Na 
negen jaar studie is hem door de rector aldaar verteld dat hij zijn theologiestudie zou gaan voortzetten in Nederland. 
Tot dan kende hij Nederland alleen van enkele beroemde Nederlandse voetballers, aangezien hij een groot fan van de 
voetbalsport is. In 2018 heeft hij India en zijn familie achter gelaten en is hij naar Nederland gekomen om te gaan 
studeren aan Rolduc. Het contrast tussen zijn leven hier en het leven dat hij kent in India is groot, niet in de laatste plaats 
vanwege de taal. Maar op Rolduc is hij vanaf dag één ondergedompeld in onze taal en nu, zes jaar later, spreekt hij zeer 
verdienstelijk Nederlands. Naast de taal, is ook het weer en de keuken hier heel anders dan in India. Op de vraag waaraan 
hij het meest heeft moeten wennen, is zijn antwoord meteen ‘het weer’, hij mist vooral de zon.  
Kapelaan Sanchon komt net van Rolduc af, maar is niet helemaal onbekend met het leven in een Nederlandse parochie. 
Tijdens zijn studie heeft hij stage gelopen bij deken Merkx in Sittard. Hij omschrijft zichzelf als een goed luisteraar en een 
opgewekte persoonlijkheid. Zijn wens voor alle parochianen: ‘sta blijmoedig in het leven’. Inmiddels woont onze nieuwe 
kapelaan in Heythuysen in de pastorie tegenover de kerk, volgt hij rijlessen is hij druk aan het oefenen voor zijn theorie-
examen. In februari 2025 wordt hij in zijn eigen bisdom in India gewijd tot priester en vanaf dat moment zal hij als 
priester zijn diensten aanbieden in onze parochiefederaties.  Naar verwachting zal hij in totaal tien jaar in Nederland 
werkzaam zijn als priester, voordat hij weer terug zal keren naar India.  We heten kapelaan Sanchon van harte welkom 
en wensen hem hele fijne jaren toe in onze 12 parochies.      
 

Vrijwilligers bezoeken 
Natuurbegraafplaats Bergerbos 

 

Overleden 
. 
 
H. Johannes de Doper, Baexem: 
 
24-09  Elly Roest-Smeets 92 jaar 
11-10 Bèr van Herten  93 jaar 
11-10 Ben Linssen  68 jaar 
15-10 Lei Brouwers  88 jaar 
18-10 Jan Geukemeijer 90 jaar 
 
H. Liduina, Kelpen-Oler 
 
02-10 Netty Corsten-van Heck 
           
Dat zij mogen rusten in Gods eeuwige 
vrede.... 

 

Dierenzegening 5 oktober 
 

 
 
Onder een strak blauwe 
hemel heeft kapelaan 
Sanchon op 5 oktober jl. de 
dierenzegening verzorgd. Na 
afloop werden de dieren 
getrakteerd op  een lekker 
koekje. Vanwege de 
najaarsmarkt was het een 
drukte van belang in het 
centrum van Heythuysen.  Er 
waren daarom nog toevallige 
passanten die met hun hond 
aansloten bij de zegening. 
 

 
 
 

Dinsdag 8 oktober bracht een grote groep vrijwilligers die 
het onderhoud verzorgt van de begraafplaatsen binnen 
Federatie Kana en Tabor, een bezoek aan 
Natuurbegraafplaats Bergerbos, alwaar een rondleiding 
over de begraafplaats plaatsvond, toegelicht door de 
beheerder van Bergerbos. De middag werd afgesloten met 
koffie en vlaai. 
 

Bijbelavonden 
 
De eerstvolgende bijbelavond is op dinsdag 26 november, 
aanvang 20.00 uur in Neer in het parochiehuis. De toegang 
is gratis. Graag tot ziens bij deze avonden, u bent van harte 
welkom!  In december zal er geen bijbelavond zijn. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Openingstijden parochiebureau 
 

Het parochiebureau is voor u geopend op dinsdag- en 
donderdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur. Onze 
medewerksters staan dan voor u klaar om al uw vragen te 
beantwoorden. 
 
Uiteraard is het parochiebureau tijdens deze 
openingstijden ook telefonisch bereikbaar. 
Op woensdagochtend is het parochiebureau alleen 
telefonisch (0475 493680) bereikbaar, en wel tussen 09.00 
en 12.00 uur.  
 
Buiten openingstijden kunt u ons bij dringende vragen met 
betrekking tot een ziekenzalving ook telefonisch bereiken. 
Wij streven ernaar om de telefoon altijd direct te 
beantwoorden maar het kan natuurlijk voorkomen dat dit 
een keer niet meteen lukt. Laat dan een bericht achter op 
de voicemail zodat wij u zo snel mogelijk terug kunnen 
bellen. 
 

Verslag Federatie-informatie-avond 9 oktober 2024 
 
Pastoor Lipsch leidt zijn verhaal voor deze avond in, met de mededeling dat de dag na de benoeming van de nieuwe 
bisschop hij de brief mocht ontvangen, dat hij officieel benoemd is tot pastoor van federatie Tabor. De kerk in zijn 
algemeenheid staat voor een mooie uitdaging. Maar in alles spreekt dat we dit samen moeten doen en niet alleen vanuit 
de kerk. Hij roept de aanwezigen op om mee te denken, kritische vragen te stellen en meningen te geven. Vanavond, maar 
ook hierna. 
 

Hierna neemt Gerhard Reuling het woord en geeft uitleg over de cijfers. 
Op de exploitatie is de laatste jaren ca. € 100.000,- verlies geleden. Omdat we relatief een kleine federatie zijn, drukken de 
kosten voor het pastoraal team zwaar op de exploitatie. 
Vervolgens enkele sheets met specifiekere gegevens over de inkomsten van bijv. huwelijken, uitvaarten, collecte, 
kerkbalans etc. 
 

Gerealiseerde activiteiten 
• Het parochiekantoor van Grathem is omgebouwd naar woonstudio, wat weer  huurinkomsten oplevert. 
• BRIM Heythuysen afgerond. Dit is gepland groot onderhoud in/van de parochiekerk van Heythuysen;(BRIM     
                 betekent: Besluit rijks subsidiëring instandhouding monumenten). 
• Nieuwe BRIM voor Heythuysen 2024-2029 is aangevraagd voor o.a. vervangen laatste deel dak en het monumentale    
                  Clerinx orgel; 
• Herinrichting van strooiveld Baexem; 
• Voortgang herbestemming kerken (later door Jo Smolenaars). 
 

Landelijke ontwikkeling 
Er worden enkele sheets vertoond met daarop de verandering in geloofsovertuiging, afname van aantal kerkgebouwen 
(laatste jaren sterk dalend), aantal sacramenten (ook sterk gedaald de laatste 20 jaar) en aantal kerkgangers. Ook in 
federatie Tabor is deze daling te zien. 
 

Vraag vanuit zaal: heeft livestream invloed op kerkbezoek?  
Antwoord: Dat is niet duidelijk. De schatting is eerder dat er nu juist meer mensen de heilige mis volgen. Hiervoor zou een 
enquête gehouden moeten worden. Gemiddeld 100 kijkers per keer (direct of achteraf). 
 

Herbestemming kerken Kelpen-Oler en Baexem door Jo Smolenaars.  
Overzicht van het dekenaat Thorn, waaronder federatie Tabor valt: 22 kerken. Tevens doet hij een voorspelling voor de 
toekomst van het aantal kerken: 2040 nog 5 kerken in het hele dekenaat? 
Jo geeft aan wat de huidige status is van de herbestemmingen: er is een mondelinge overeenkomst met de ontwikkelaar. 
Bij de eerste plannen voor herbestemming hadden we in beide kerken een pastorale ruimte bedacht. Bij nader inzien 
denken we dat deze niet nodig zijn.  
De herbestemming van Baexem en Kelpen-Oler worden als 1 project gezien.  
Er is een nieuwere versie van de herbestemming Kelpen-Oler. Er liggen nog een aantal uitdagingen  zoals de begraafplaats 
en een ruimte die als opslag voor het begraafplaats materiaal gebruikt wordt. Ook laat hij een optie zien, waarbij de 
dagkapel aan de begraafplaats grenst en parochiezaaltje hergebruikt gaat worden als kantoor/kantine. 
 

Vraag vanuit zaal: is er in Kelpen-Oler en/of Baexem al serieuze belangstelling voor de woningen? Antwoord: Concreet nog 
niet, maar er zijn wel al meerdere mensen die aangegeven hebben interesse te hebben. Wel al de vraag geweest of een 
kavel te koop is, maar dit is niet mogelijk. Woningen in Kelpen-Oler worden eerst gerealiseerd, daarna de woningen in de 
kerk. 
 

Vraag vanuit zaal: in Nederweert-Eind zijn woningen gebouwd, eentje is daarvan is voor de kerk -> huurinkomsten. Is dat 
ook de bedoeling voor resp. Kelpen-Oler en Baexem? 
Antwoord: dat krijgen we vanuit het bisdom ook mee. In Kelpen-Oler en Baexem is zeker de bedoeling om ook hier een 
appartement te kopen.  
 

Vraag vanuit zaal: wat gebeurt er met het interieur van de te verkopen kerken? 
Antwoord: tijdens de hoorzittingen is die vraag ook geweest. Samen met de gemeenschap kijken wat bewaren, wat 
hergebruiken/-plaatsen. Heel veel is al beschreven in een officiële inventarisatie opgemaakt in 2017 en ligt bij het 
Catherijneconvent in Utrecht. 
 

Voor het laatste gedeelte van de avond neemt Maurice Heemels, geschiedenisleraar, ons mee in de bijzonderheden van 
onze  begraafplaatsen. Op elke begraafplaats staan grafmonumenten, die het waard zijn om te bewaren. 
Karakteristieke grafstenen van het begin van 1900, zoals art-deco en neoclassicisme. Een kerkhof/ begraafplaats is ook de 
heemkunde van belang.  Zijn voorstel is om begraafplaatsen vooral groener en aantrekkelijker maken en terughoudend 
te zijn met het ruimen van graven. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Het mooiste zandkasteel is 
ooit los zand geweest 

 
 

 
 
 

Op de koffie bij Lia Steenvoorden uit Heythuysen 
 
Mochten er mensen die jou niet kennen, zou je je willen voorstellen? 
Ik ben in Heythuysen geboren en getogen, 63 jaar, werkzaam in het basisonderwijs, 
ik denk al zo’n 40 jaar. Tussendoor heb ik ook het Conservatorium (hoofdvak 
Schoolmuziek) voltooid. De liefde voor de kerkmuziek heb ik echt wel gekregen via 
mijn vader. In mijn jongste jaren zat ik regelmatig naast hem op de orgelbank als 
hij de zaterdagavondmis begeleidde in de Nicolaaskerk in Heythuysen. Hij was 18 
jaar toen hij na de oorlog naar Heythuysen kwam om bij Orgelfabriek Verschueren 
te gaan werken. Toen ikzelf 6 jaar was kregen wij thuis een piano en kreeg ik 
pianoles van Loek Stultiëns. Hij had de pianovaardigheden weer geleerd van mijn 
vader, en i.v.m. de ziekte van  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Loek ben ik hem al af en toe gaan vervangen in de Boskapel van Hornerheide. Na zijn overlijden heb ik alle 
zondagdiensten op Hornerheide overgenomen. Op dit moment speel ik ook eenmaal per maand tijdens de mis 
in Kelpen-Oler als Cantabor zingt. 
 
Bent u geïnteresseerd in het volledige interview, dan verwijzen wij u graag naar de website. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sint Nicolaas 
 
Op zaterdag 30 november om 18.00u 
zal er een gezinsviering ter ere van 
St.Nicolaas in onze kerk gehouden 
worden. Schutterij St.Nicolaas zal 
deze viering zoals elk jaar 
opluisteren. 

 
 
 

Requiem Gabriel Fauré 
 
Op 4 november is het precies 100 
jaar geleden dat de componist 
Gabriel Fauré overleed. Op zondag 
10 november zal het koor Bach 
Cantates Heythuysen met 
medewerking van enkele solisten, 
een strijkorkest, harp en orgel 
diens geliefde Requiem uitvoeren 
in de parochiekerk in Heythuysen.  
 

 
 
 

.Aanvang 19.30 uur.  
Info en kaarten via  www.bach-cantates-heythuysen.nl 

Taizéviering in Heythuysen 
 
Zingen, stilte, ontmoeting en gesprek. De eerstvolgende 
Taizéviering is op woensdag 27 november om 19.00 uur in 
de H. Nicolaaskerk te Heythuysen. Als meditatieve teksten 
wordt gekozen uit gebeden en teksten van de Heilige 
Franciscus van Assisi en teksten uit de Bijbel. Teksten die 
heden ten dage nog fris en even actueel zijn als destijds. 
Iedereen is van harte welkom! 

 
 
 

Een nieuwe start vanaf de Advent 
 

Op zondag 1 december begint de Advent, de 
voorbereidingstijd op Kerstmis. Vier weken lang steken we 
elke zondag een extra kaarsje op de adventskrans aan, 
totdat op zondag 22 december alle kaarsen branden en we 
twee dagen later Kerstmis kunnen vieren. 
 

Met het begin van de Advent begint in de Kerk ook een 
nieuw Kerkelijk jaar. We beginnen dan weer aan een 
nieuwe cyclus van de grote verhalen uit het leven van 
Jezus: zijn geboorte, zijn doop in de Jordaan, het optrekken 
met zijn leerlingen, zijn vervolging en kruisiging, de 
Verrijzenis met Pasen en zijn hemelvaart en de komst van 
de Heilige Geest met Pinksteren. Dit zijn de drie zogeheten 
‘sterke tijden’ van het kerkelijk jaar in een notendop.  
 

Op de zondagen daaromheen horen we andere verhalen 
uit het leven van Jezus. Dit wordt de ‘tijd voor het jaar’ 
genoemd. In de liturgie hebben al die tijden en feesten ook 
een eigen kleur: wit is voor de hoogfeesten, paars voor de 
advent en de vasten, rood voor de martelaren en groen 
voor de gewone tijd door het jaar. Voor half Advent en half 
Vasten bestaat ook nog de mogelijkheid om roze te dragen.  
 

Met het begin van het kerkelijk jaar, begint de Kerk ook aan 
een nieuwe reeks lezingen in de liturgie. De lezingen op de 
zondagen zijn verdeeld in drie reeksen: A, B en C. Afgelopen 
jaar was een zogeheten B-jaar. Dat wil zeggen dat er 
voorgelezen werd uit het evangelie van Marcus. Komend 
jaar wordt C-jaar. Dan staat het evangelie volgens Lucas 
centraal.   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Openingstijden parochiebureau 
 

Het parochiebureau is voor u geopend op dinsdag- en 
donderdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur. Onze 
medewerksters staan dan voor u klaar om al uw vragen te 
beantwoorden. 
 
Uiteraard is het parochiebureau tijdens deze 
openingstijden ook telefonisch bereikbaar. 
Op woensdagochtend is het parochiebureau alleen 
telefonisch (0475 493680) bereikbaar, en wel tussen 09.00 
en 12.00 uur.  
 
Buiten openingstijden kunt u ons bij dringende vragen met 
betrekking tot een ziekenzalving ook telefonisch bereiken. 
Wij streven ernaar om de telefoon altijd direct te 
beantwoorden maar het kan natuurlijk voorkomen dat dit 
een keer niet meteen lukt. Laat dan een bericht achter op 
de voicemail zodat wij u zo snel mogelijk terug kunnen 
bellen. 
 

Alleen de mens, die weet lief te hebben, weet wat schoonheid is 
 

De bisschop bezoekt ons dekenaat 
 
Bisschop Ron van den Hout is nieuw in Limburg. Daarom maakt hij een 
half jaar lang een rondgang langs alle dekenaten. De bisschop hoopt op 
die manier de parochies in het bisdom Roermond te leren kennen. Maar 
niet alleen het kerkelijk leven, hij laat zich tijdens de bezoeken aan de 
dekenaten ook bijpraten over sociaal-maatschappelijke en culturele 
onderwerpen die in Limburg leven.  
 
De bisschop bezoekt ons dekenaat op 10 en 11 januari 2025. Het dekenaal 
bestuur probeert een programma in elkaar te zetten voor deze 2 dagen, 
waarbij de bisschop niet alleen de kerkbesturen ontmoet, maar vooral  
ook sociaal werk in de schijnwerper wordt gezet. 
 

 
 
 

 

 AANSTEKEN 
ADVENTSKRANS 
BEZINNING 
GABRIEL 
GEBED 
GELOOF 
IMMANUEL 
JESAJA 
JOHANNES 
KAARSEN 
KONING 
LICHT 
MARIA 
PAARS 
RUST 
STILTE 
TOEKOMST 
VERWACHTING 
VIGILIE 
VOORBEREIDING 
VREUGDE 
WAAKZAAM 
ZONDAG 

OPLOSSING 
 

Woordzoeker 
 

De bedoeling is om een breed beeld van de personen achter deze activiteiten in ons dekenaat te geven. Denk daarbij aan 
de geestelijke zorg op de zorgboerderijen en de kloosters. In de volgende nieuwsbrief hoort u meer. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dag Parochie Aanvang Omschrijving Plaats 

02-11 za H. Liduina 18.00 H. Mis Kelpen-Oler 
03-11 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis, aansluitend koffie in de Credozaal Heythuysen 
03-11 zo H. Barbara 11.00 H. Mis, aansluitend zegening graven Leveroy 
03-11 zo H. Liduina 14.00 Korte gebedsdienst en zegening graven Kelpen-Oler 
03-11 zo H. Joh. de Doper 15.00 Korte gebedsdienst en zegening graven Baexem 
07-11 do H. Nicolaas 09.00 H. Mis Heythuysen 
09-11 za H. Nicolaas 18.00 Gezinsviering St. Maarten Heythuysen 
10-11 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis Heythuysen 
10-11 zo H. Severinus 11.00 H. Mis Grathem 
10-11 zo H. Nicolaas 19.30 Uitvoering Requiem Gabriel Fauré Heythuysen 
14-11 do H. Nicolaas 09.00 H. Mis Heythuysen 
16-11 za H. Joh. de Doper 19.15 H. Mis Baexem 
17-11 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis, aansluitend koffie in de Credozaal Heythuysen 
17-11 zo H. Barbara 11.00 H. Mis Leveroy 
21-11 do H. Nicolaas 09.00 H. Mis Heythuysen 
23-11 za H. Nicolaas 18.00 H. Mis Heythuysen 
24-11 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis Heythuysen 
24-11 zo H. Severinus 11.00 H. Mis Grathem 
27-11 wo H. Nicolaas 19.00 Taizéviering Heythuysen 
28-11 do H. Nicolaas 09.00 H. Mis Heythuysen 
30-11 za H. Nicolaas 18.00 Gezinsviering Advent / St. Nicolaas Heythuysen 
30-11 za H. Liduina 18.00 H. Mis Kelpen-Oler 
01-12 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis, aansluitend koffie in de Credozaal Heythuysen 
01-12 zo H. Barbara 11.00 H. Mis Leveroy 
05-12 do H. Nicolaas 09.00 H. Mis Heythuysen 
07-12 za H. Nicolaas 18.00 H. Mis Heythuysen 
08-12 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis Heythuysen 
08-12 zo H. Severinus 11.00 H. Mis Grathem 
12-12 do H. Nicolaas 09.00 H. Mis Heythuysen 
14-12 za H. Joh. de Doper 19.15 H. Mis Baexem 
15-12 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis, aansluitend koffie in de Credozaal Heythuysen 
18-12 wo H. Joh. de Doper 13.30 Kerstviering Senioren Baexem 
18-12 wo H. Liduina 14.30 Kerstviering Senioren Kelpen-Oler 
19-12 do H. Nicolaas 09.00 H. Mis Heythuysen 
21-12 za H. Nicolaas 18.00 H. Mis Heythuysen 
22-12 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis Heythuysen 
22-12 zo H. Severinus 11.00 H. Mis Grathem 
24-12 di H. Nicolaas 17.00 Gezinsviering Kerstavond Heythuysen 
24-12 di H. Joh. de Doper 19.00 Gezinsviering Kerstavond Baexem 
24-12 di H. Barbara 19.00 Gezinsviering Kerstavond Leveroy 
24-12 di H. Nicolaas 21.00 Nachtmis Heythuysen 
25-12 wo H. Nicolaas 09.30 H. Mis Heythuysen 
25-12 wo H. Liduina 09.30 H. Mis Kelpen-Oler 
25-12 wo H. Severinus 11.00 H. Mis Grathem 
26-12 do H. Nicolaas 09.30 H. Mis Heythuysen 
26-12 do H. Barbara 11.00 H. Mis Leveroy 
28-12 za H. Liduina 18.00 H. Mis Kelpen-Oler 
29-12 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis Heythuysen 
29-12 zo H. Barbara 11.00 H. Mis Leveroy 

 
 
 

Agenda 
 

Half december wordt nog een speciale kerstnieuwsbrief uitgebracht. 
 

 
 
 
 
 
 
 


