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Column van pastoor Lipsch 
 

De zomervakantie staat voor de deur, een periode waarin 
velen van ons even kunnen ontsnappen aan de dagelijkse 
sleur. Een tijd om op adem te komen, nieuwe energie op te 
doen en te genieten van de vrijheid die deze periode biedt. 
Maar laten we niet vergeten dat deze vakantie ook een 
uitgelezen kans is om tijd en ruimte te maken voor God en 
de medemens. In ons drukke bestaan verliezen we soms de 
verbinding met onze naasten uit het oog. De vakantie biedt 
ons de gelegenheid om die banden opnieuw aan te halen. 
Neem de tijd om quality time door te brengen met familie 
en vrienden. Luister naar elkaar, deel verhalen en maak 
samen mooie herinneringen. Laten we ook oog hebben 
voor elkaar en een helpende hand bieden waar mogelijk. 
De vakantie kan ook een moment zijn om dichter bij God 
te komen. Weg van de dagelijkse beslommeringen, kunnen 
we ruimte maken voor bezinning en gebed. Zo kan 
vakantie een goede gelegenheid zijn om de schoonheid van 
de schepping te bewonderen en ons te verwonderen over 
de wonderen van de natuur. In de vakantie kunnen we ook 
zorgen voor meer tijd en ruimte om in stilte naar Gods 
stem te luisteren. Beste mensen, ik wens u allen een 
heerlijke en verrijkende vakantie toe. Mogen deze weken 
een tijd zijn van ontspanning, verbinding en verdieping. 
 
Geniet van de zomerse vakantie periode en kom tot rust!  
 
Pastoor Lipsch 

 

 
 

Nieuwe bisschop 
 

Met de benoeming van Mgr. Ron van den Hout, heeft 
Roermond weer een bisschop. Deze bisschop is afkomstig 
uit Brabant (Bisdom Den Bosch) en hij is 59 jaar. Hij werkte 
sinds zijn priesterwijding in 1993 als kapelaan, pastoor, 
deken en vicaris-generaal. In 2017 werd hij benoemd tot 
bisschop van het kleinste bisdom van Nederland, 
Groningen en Leeuwarden. Zijn benoeming tot bisschop 
als opvolger van Mgr. Harrie Smeets in het bisdom 
Roermond, dat vele malen groter is, volgde op 21 juni j.l.  
Op 24 augustus a.s. zal deze priester, met een ruime 
ervaring als pastor en bisschop, geïnstalleerd worden als 
de 25e bisschop van Roermond. Omdat hij al bisschop is zal 
hij die dag niet gewijd worden in de St. 
Christoffelkathedraal, maar de bisschopszetel in bezit 
nemen. Wij feliciteren hem van harte en wensen hem Gods 
rijkste zegen toe voor de taak die op hem wacht. 
 
. 

 

Alleen in stille vijvers weerspiegelt het licht van de sterren. 
 

 
 

Misintenties 
 

In verband met de publicatie  van de misintenties in de 
media verzoeken wij u vriendelijk deze minimaal 4 weken 
voor de gewenste datum door te geven. Dit kan via onze 
website www.clustertabor.nl onder het kopje  
“formulieren”, of via e-mail: clustertabor@gmail.com.  
 
Natuurlijk mag u deze ook op het parochiebureau komen 
doorgeven. Wij zijn aanwezig op dinsdag- en 
donderdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wacht niet op het 

perfecte moment, neem 

het moment en maak het 

perfect!  
 

Nieuwe kapelaan voor Kana en Tabor 
 

Op donderdag 27 juni heeft onze nieuwe kapelaan 
Sanchon Alfred een gesprek gehad met de 
verantwoordelijke voor de benoemingen in ons Bisdom 
en te horen gekregen dat hij benoemd zal worden in de 
federaties Tabor en Kana. 
Aangezien hij dinsdag 2 juli naar India is vertrokken voor 
een vakantie en het ontvangen van de diakenwijding 
aldaar, hebben kapelaan Rajan en pastoor Lipsch al kennis 
met hem gemaakt. Tijdens de weekendvieringen van 29 en 
30 juni is na de H. Missen zijn aanstelling in onze parochies 
bekendgemaakt. 
Hij heeft een korte introductie geschreven over zichzelf: 
 
Graag wil ik mezelf aan jullie voorstellen. Mijn naam is 
Sanchon Alfred, ik ben 30 jaar oud en kom uit het 
prachtige India. Als oudste zoon in mijn gezin heb ik één 
jongere broer. Mijn reis naar het priesterschap begon in 
2009 aan het kleinseminarie van mijn thuisbisdom 
Trivandrum. 
In 2018 kreeg ik de bijzondere kans mijn priesteropleiding 
voort te zetten in Nederland, aan het grootseminarie 
Rolduc. De afgelopen 6 jaar waren voor mij een periode 
van intensieve studie, groei en spirituele verdieping. Na 
deze verrijkende tijd op Rolduc ben ik benoemd als 
kapelaan van de parochiefederaties Tabor en Kana. 
Ik kijk er enorm naar uit om jullie te ontmoeten en samen 
met jullie het geloof te beleven en te versterken. 
 
Kapelaan Sanchon Alfred 
 
Rond 1 september zal kapelaan Sanchon terugkomen uit 
India en zal hij aan de slag gaan als transeunt diaken in de 
federaties Kana en Tabor en gaan wonen in de pastorie in 
Heythuysen. Naar verwachting zal hij in januari van het 
nieuwe jaar de priesterwijding ontvangen en dan als 
kapelaan verder gaan werken in onze parochies. 
Laten we deze nieuwe kapelaan van harte welkom heten 
in onze parochies en voor hem een steun zijn in zijn 
verdere opgang naar het priesterschap. 
 

 
 

 

Buitengewoon bedienaren Heilige 
Communie aangesteld 
 

In de basiliek van het H. Sacrament in Meerssen zijn op 6 
juni 2024 veertien vrijwilligers aangesteld als 
buitengewoon bedienaar van de Heilige Communie. Dat 
wil zeggen dat zij in vieringen mogen helpen met 
uitreiken van de communie en ook de ziekencommunie 
mogen rondbrengen. 
Het is in het bisdom Roermond al jaren gebruik dat 
vrijwilligers hiervoor een aanstelling van het bisdom 
kunnen krijgen. Ze worden hierop voorbereid door vicaris 
Ed Smeets met een aantal vormingsbijeenkomsten over 
de betekenis van de eucharistie. Vanuit Tabor hebben 
Gerhard en Marloes Reuling deelgenomen. Vanuit 
federatie Kana waren er een 4-tal deelnemers. 
De viering met hulpbisschop Everard de Jong was tevens 
de afsluiting van het jaarlijks sacramentsoctaaf in 
Meerssen. In zijn preek benadrukte de bisschop het belang 
van de eucharistie. Een bijzondere basiliek met een 
bijzondere viering om deze aanstelling uit te reiken. 
Een hartelijk proficiat aan alle mensen die deze 
aanstelling hebben gekregen en een dankjewel voor jun 
inzet in onze parochies! 
 

 
 

Zomervakantie parochiekantoor 
 

Vanwege vakantie is het parochiekantoor in Heythuysen 
gesloten van 22 juli tot en met 1 augustus. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Openingstijden parochiebureau 
 

Het parochiebureau is voor u geopend op dinsdag- en 
donderdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur. Onze 
medewerksters staan dan voor u klaar om al uw vragen te 
beantwoorden. 
 
Uiteraard is het parochiebureau tijdens deze 
openingstijden ook telefonisch bereikbaar. 
Op woensdagochtend is het parochiebureau alleen 
telefonisch (0475 493680) bereikbaar, en wel tussen 09.00 
en 12.00 uur.  
 
Buiten openingstijden kunt u ons bij dringende vragen met 
betrekking tot een ziekenzalving ook telefonisch bereiken. 
Wij streven ernaar om de telefoon altijd direct te 
beantwoorden maar het kan natuurlijk voorkomen dat dit 
een keer niet meteen lukt. Laat dan een bericht achter op 
de voicemail zodat wij u zo snel mogelijk terug kunnen 
bellen. 
 

Op de koffie bij mw. Tiny Kanders uit Leveroy 
 
Voor de mensen die jou niet kennen (we hebben afgesproken dat ik 
’jij’ mag zeggen): kun jij uitleggen wie Tiny Kanders eigenlijk is? 
 
Ik ben Tiny Kanders-Knoops, woonachtig in Leveroy. Ik kom uit een 
groot gezin: vader, moeder, 5 meisjes en 4 jongens. Ik ben de 2e van de 9 
kinderen. Ik ben geboren op Maxet in 1956, hartje winter. Omdat ik 2 
maanden te vroeg geboren ben, en maar 4 pond woog  (ik had een rode 
zakdoek als luier!), heb ik op mijn geboortedag nog een nood-doopsel 
gehad. Ik ben altijd klein gebleven, 1.47 m. En ik ben slechthorend. 
Iedereen helpt mij het beste door me aan te kijken, zodat ik kan liplezen 
als ik het niet kan horen. Ik draag een gehoorimplantaat, en in 
combinatie met het liplezen lukt het mij meestal goed om mensen te 
volgen.  
De meeste mensen kennen mij als kosteres. Bijna 30 jaar in de H. 
Barbarakerk te Leveroy, en inmiddels al bijna 3 jaar in de H. Nicolaaskerk 
te Heythuysen. Ik doe dit werk als vrijwilligster heel graag. 
 
Bent u geïnteresseerd in het volledige interview, dan verwijzen wij u 
graag naar de website www.clustertabor.nl 
 

Eerste Heilige Communie 
 

Op 26 mei 2024 vond de Eerste Heilige Communie van 
federatie Tabor plaats. Er waren 17 communicanten uit 
Leveroy, Baexem en Grathem, die in de kerk in Leveroy de 
communie deden. De kinderen zijn met bloemen in hun 
hand door de fanfare, hun ouders en deken Miltenburg 
begeleid naar de kerk. Na alle regen van de dagen ervoor, 
werden we beloond met een prachtige zonnige ochtend! 
De drukbezochte communieviering werd opgeluisterd 
door de jeugdfanfare van Leveroy. De communicanten 
zongen mooie liedjes. Iedere communicant werd gehoord 
met teksten die voorgelezen werden. In de voorbereiding 
op deze mooie dag hebben de kinderen een aantal lessen 
gevolgd en deelgenomen aan gezinsvieringen om te leren 
wat de communie inhoudt, te leren over Jezus en te leren 
over naastenliefde. Deken Miltenburg heeft het hele proces 
begeleid. Dit werd afgesloten met de Dankdienst op zondag 
23 juni in de kerk in Grathem. 
 

Viering Maria Tenhemelopneming 
. 

 
 

zegenen van de Kroedwusj. Van oudsher een oud Germaans 
gebruik dat al snel werd overgenomen door de christenen.  
De Kroedwusj is samengesteld volgens een traditioneel 
recept van zeven kruiden: twee broodgranen, twee 
geneeskruiden, twee onweer-werende kruiden en het 
zevende kruid het walnotenblad.  
Men kwam op het getal zeven omdat dit een symbolisch en 
heilig getal is in ons geloof en wijst op de volheid van de 
drie-eenheid en de vier evangelisten. Nog steeds wordt de 
Kroedwusj gezegend tijdens de openluchtviering in de tuin 
van kasteel Ten Hove in Grathem.  
Na afloop van de dienst kunt u een gezegende Kroedwusj 
mee naar huis nemen.  
Ook is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee op de 
binnenplaats van het kasteel. 
U bent van harte welkom om op donderdag 15 augustus 
2024 om 10.30 uur in de tuin van kasteel Ten Hove, 
Pollaertshof 21 te Grathem. Bij goed weer zal daar een 
openluchtmis plaatsvinden. (bij slecht weer in de kerk van 
Grathem)  
Wij verzoeken u om de auto te parkeren op de Lindestraat. 
 

Op 15 augustus vieren wij 
weer het hoogfeest van 
Maria Tenhemelopneming.   
Reeds in de vijfde eeuw na 
Christus vierden gelovigen 
dit feest. Een van de oude 
gebruiken op Maria 
Tenhemelopneming is het  
 

 
 

 

 
 

 

Er bestaan veel geluiden maar er is maar één stilte. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dag Parochie Aanvang Omschrijving Plaats 

13-07 za H. Liduina 18.00 H. Mis Kelpen-Oler 

14-07 zo H. Barbara 09.30 (let wel!) H. Mis, kermis Leveroy 

14-07 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis Heythuysen 

18-07 do H. Nicolaas 09.00 H. Mis Heythuysen 

20-07 za H. Nicolaas 18.00 H. Mis Heythuysen 

21-07 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis Heythuysen 

21-07 zo H. Severinus 11.00 H. Mis Grathem 

25-07 do H. Nicolaas 09.00 H. Mis Heythuysen 

27-07 za H. Joh. de Doper 19.15 H. Mis Baexem 

28-07 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis Heythuysen 

28-07 zo H. Barbara 11.00 H. Mis Leveroy 

31-07 wo H. Nicolaas 19.00 Taizéviering Heythuysen 

01-08 do H. Nicolaas 09.00 H. Mis Heythuysen 

03-08 za H. Nicolaas 18.00 H. Mis Heythuysen 

04-08 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis Heythuysen 

04-08 zo H. Severinus 11.00 H. Mis Grathem 

08-08 do H. Nicolaas 09.00 H. Mis Heythuysen 

10-08 za H. Liduina 18.00 H. Mis Kelpen-Oler 

11-08 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis Heythuysen 

11-08 zo H. Barbara 11.00 H. Mis Leveroy 

15-08 do H. Severinus 10.30 H. Mis bij kasteel Ten Hove Grathem 

17-08 za H. Nicolaas 18.00 H. Mis Heythuysen 

18-08 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis Heythuysen 

18-08 zo H. Severinus 11.00 H. Mis Grathem 

22-08 do H. Nicolaas 09.00 H. Mis Heythuysen 

24-08 za H. Joh. de Doper 19.15 H. Mis Baexem 

25-08 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis Heythuysen 

25-08 zo H. Barbara 11.00 H. Mis Leveroy 

29-08 do H. Nicolaas 09.00 H. Mis Heythuysen 

31-08 za H. Nicolaas 18.00 H. Mis Heythuysen 

01-09 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis Heythuysen 

01-09 zo H. Severinus 11.00 H. Mis Grathem 

05-09 do H. Nicolaas 09.00 H. Mis Heythuysen 

07-09 za H. Liduina 18.00 H. Mis Kelpen-Oler 

08-09 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis Heythuysen 

08-09 zo H. Barbara 11.00 H. Mis Leveroy 

12-09 do H. Nicolaas 09.00 H. Mis Heythuysen 

14-09 za H. Nicolaas 18.00 H. Mis Heythuysen 

15-09 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis Heythuysen 

15-09 zo H. Severinus 11.00 H. Mis Grathem 

15-09 zo H. Liduina 11.00 Schuttersmis Kelpen-Oler 

19-09 do H. Nicolaas 09.00 H. Mis Heythuysen 

21-09 za H. Liduina 18.00 Pastorale Ontmoeting Kelpen-Oler 

22-09 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis Heythuysen 

22-09 zo H. Joh. de Doper 11.00 H. Mis, kermis Baexem 

22-09 zo H. Barbara 11.00 H. Mis Leveroy 

25-09 wo H. Nicolaas 19.00 Taizéviering Heythuysen 

26-09 do H. Nicolaas 09.00 H. Mis Heythuysen 

09-10 wo Federatie Tabor 19.30 Informatieavond in de Nassaurie Grathem 

 

Agenda 

 


