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Beste parochianen, 
 

In deze bijzondere tijd mogen we ons voorbereiden op een 
gebeurtenis van diepe spirituele betekenis: het Heilig Jaar 
2025, een jubileum dat door de Kerk wordt gevierd in de stad 
Rome. Dit Heilig Jaar, een tijd van vernieuwing, bekering en 
genade, nodigt ons uit om op pelgrimstocht te gaan—
letterlijk of figuurlijk—naar het hart van ons geloof. 
 
Het thema van dit Heilig Jaar, "Pelgrims van Hoop," roept 
ons op om te reflecteren op onze eigen spirituele reis. In een 
wereld vol uitdagingen en onzekerheden, herinnert dit 
thema ons eraan dat hoop een krachtig anker is, geworteld 
in ons vertrouwen in God. De pelgrimage naar Rome is niet 
alleen een fysieke reis, maar een symbool van onze 
zoektocht naar God, naar vrede en naar een diepere 
verbondenheid met elkaar en met de Schepper. 
 
In dit jaar van genade krijgen we de kans om opnieuw na te 
denken over ons leven, onze relatie met God, en onze 
dienstbaarheid aan anderen. Het is een tijd om oude 
wonden te genezen, om vergeving te ontvangen en te 
schenken, en om met nieuwe energie en geloof onze 
christelijke missie voort te zetten. 
 
Laten we als gemeenschap deze periode aangrijpen om 
samen op weg te gaan, elkaar te ondersteunen en te 
inspireren. Moge dit Heilig Jaar ons hart vervullen met de 
hoop die alleen Hij kan geven, en ons leiden naar een 
hernieuwde toewijding aan ons geloof en aan elkaar. 
 
Meer informatie over de bedevaart en inschrijving kunt u 
vinden op de website van Huis voor de Pelgrim 
(https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/rome2025). 
Laten we dit Jubeljaar aangrijpen als een tijd van genade en 
vernieuwing voor ons allemaal. 
 
kapelaan Rajan 

 
 

H. Hartbeeld in Leveroy 
 

Naast de kerk in Leveroy staat een Christus beeld, van 
Franse kalksteen, dat in 1925 gemaakt is door Jos Thissen 
uit Roermond. In 1924 was er een nieuwe kerk gebouwd en 
het beeld werd geplaatst aan de voet van deze kerk. De 
kerk werd door de Duitsers in de 2e wereldoorlog in 
november 1944 opgeblazen. Daarna heeft het beeld 
gestaan op de hoek van de Kerkstraat-Liesjeshoek. In 
verband met de verkeerssituatie is het beeld in 1977 
geplaatst op het gazon voor de kerk. Toen is het beeld 
gerestaureerd. Oorspronkelijk werd voor het nieuwe beeld 
een collecte gehouden de in de mis op 1e Paasdag in 1925 en 
werd er 310,00 gulden opgehaald. 
 
Het H. Hartbeeld is erg waardevol omdat er weinig 
Christusbeelden van dit genre bestaan. Het is een 
standbeeld in Leveroy waar ook de kerk beeldbepalend is 
voor het dorp. Echter de laatste jaren is het beeld ernstig 
beschadigd geraakt en aan renovatie toe. De kerngroep 
van de parochie Leveroy is in contact met een 
steenhouwer die mogelijkheden ziet om het beeld te 
herstellen. Er zal t.z.t. een actie gehouden worden. Ook zal 
er subsidie worden aangevraagd bij diverse instanties. 
Giften voor de renovatie kunnen worden overgemaakt op 
rekening NL 15 RABO 01284 00 625 t.n.v. R.K. Kerkbestuur 
Leveroy onder vermelding gift H. Hartbeeld. 
  
Het zou mooi zijn als het beeld kan blijven staan. 

 

Overleden 
. 
 

 
 

Heythuysen: 
Mia Brentjes-van Roij, 6 juli  
Joke Hermanussen-Jordens,  
2 augustus 
 

Baexem: 
Jean Leunissen, 1 juli 
Jo Cuijpers, 9 augustus 
           
Mogen zij nu leven in Gods 
eeuwige vrede 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vergeven is het loslaten van 
een last die jij draagt. 

 

 
 
 

Uitnodiging informatieavond 
 

Op woensdag 9 oktober 2024 vindt om 19.30 uur de 
federatie-informatieavond plaats in de Nassaurie, 
Nassauplein 10-12 in Grathem. Door het vertrek van 
pastoor Vankan en de aanstelling van pastoor Lipsch 
heeft het langer geduurd dan u van ons gewend bent om 
weer op de hoogte gesteld te worden van het reilen en 
zeilen binnen federatie Tabor. 
Voor de pauze brengen we u op de hoogte van de 
ontwikkelingen in onze federatie. Een nadere 
kennismaking met het nieuwe pastorale team pastoor 
Lipsch, kapelaan Rajan en diaken Sanchon. Daarnaast een 
update van de activiteiten binnen onze federatie. Wat zijn 
de plannen, hoe gaan we samenwerken met federatie 
Kana? U krijgt de mogelijkheid om uw vragen te stellen. 
Na de pauze zal Maurice Heemels ons meenemen in een 
tour langs de begraafplaatsen binnen Tabor met een 
opening naar mogelijkheden naar het beheer van onze 
begraafplaatsen in de toekomst. Hoe zit het met 
verlenging grafrechten, willen we nog graven ruimen, hoe 
vindt  het beheer in de toekomst plaats? Een interessante 
discussie waarbij we ook graag uw mening horen. Hiertoe 
krijgt u volop de gelegenheid na deze lezing. 
 
Graag zien we u op 9 oktober. Tot dan. 

 
 

Jubeljaar 
 
In 2025 viert de Rooms-Katholieke Kerk een jubeljaar. Het thema van dit jaar is ‘Pelgrims 
van Hoop’, Tegenwoordig wordt een Jubeljaar elke vijfentwintig jaar gehouden. Toen 
paus Bonifatius VIII in 1300 het eerste Jubeljaar uitriep als een jaar van vergeving van 
alle zonden was het zijn wens dat dit elke eeuw zou plaatsvinden. Maar om meer 
mensen in de gelegenheid te stellen een Jubeljaar mee te maken werd dit verkort tot 
eens in de vijftig jaar en later tot drieëndertig jaar en vanaf  1470 elke vijfentwintig jaar. 
Het laatste reguliere jubeljaar werd gehouden in 2000 en in 2016 heeft Paus Franciscus 
uitgeroepen tot het Heilig Jaar van Barmhartigheid. 
 De Paus heeft in een bul geschreven over het aanstaande jubeljaar waarin hij de hoop centraal wil stellen. Hij schrijft: 
“Iedereen weet wat het is om te hopen. In het hart van ieder mens woont hoop als het verlangen en de verwachting van 
goede dingen die komen gaan, ondanks het feit dat we niet weten wat de toekomst zal brengen”, schrijft paus Franciscus. 
“Toch kan onzekerheid over de toekomst soms leiden tot tegenstrijdige gevoelens, variërend van vertrouwen tot 
bezorgdheid, van kalmte tot onrust, van vaste overtuiging tot aarzeling en twijfel.” De paus hoopt dat het Jubeljaar voor 
ons allemaal een gelegenheid zal zijn om vernieuwd te worden in hoop. 
 
Zowel in Rome als in de bisdommen wereldwijd zal het Jubeljaar worden gevierd vanaf dinsdag 24 december wanneer 
de Heilige Deur wordt geopend in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. De zondag daarna, 29 december 2024, zullen 
bisdommen wereldwijd het Jubeljaar openen met een eucharistieviering in hun kathedraal.  
 
Een belangrijk onderdeel van een jubeljaar is ook een bedevaart naar Rome. In de meivakantie van volgend jaar gaan de 
Nederlandse bisdommen samen op bedevaart naar Rome. Ze geven daarmee gehoor aan de uitnodiging van paus 
Franciscus om tijdens het Jubeljaar als ‘pelgrims van hoop’ naar Rome te komen en door de Heilige Deuren de grote 
basilieken te betreden. De inschrijving voor deze bedevaart is reeds geopend en meer informatie is te vinden op: 
https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/rome2025 

Verfraaingen begraafplaats 
 

Op de begraafplaats in Heythuysen heeft het 
MensOntwikkelBedrijf MOB Heythuysen in de afgelopen 
maanden een upgrade van onze begraafplaats uitgevoerd. 
Er is een groot insectenhotel geplaatst evenals enkele 
nieuwe bankjes en extra aanplanting.  
Het MOB begeleidt kwetsbare inwoners en 
uitkeringsgerechtigden naar passend werk. Een groep 
medewerkers heeft in fasen de begraafplaats verfraaid. 
Een levensgroot insectenhotel ontgaat u niet als u over de 
begraafplaats loopt. Daarnaast is er veel extra onderhoud 
gepleegd en ligt alles er weer strak bij. Het nodigt de 
mensen uit om wat meer om zich heen te kijken. Er is 
overal wel wat te zien. We zijn de mensen van het MOB 
zeer dankbaar.  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Openingstijden parochiebureau 
 

Het parochiebureau is voor u geopend op dinsdag- en 
donderdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur. Onze 
medewerksters staan dan voor u klaar om al uw vragen te 
beantwoorden. 
 
Uiteraard is het parochiebureau tijdens deze 
openingstijden ook telefonisch bereikbaar. 
Op woensdagochtend is het parochiebureau alleen 
telefonisch (0475 493680) bereikbaar, en wel tussen 09.00 
en 12.00 uur.  
 
Buiten openingstijden kunt u ons bij dringende vragen met 
betrekking tot een ziekenzalving ook telefonisch bereiken. 
Wij streven ernaar om de telefoon altijd direct te 
beantwoorden maar het kan natuurlijk voorkomen dat dit 
een keer niet meteen lukt. Laat dan een bericht achter op 
de voicemail zodat wij u zo snel mogelijk terug kunnen 
bellen. 
 

Boodschap paus Wereldmissiemaand 
 

Ga en nodig iedereen uit voor het bruiloftsmaal: dat is het 
thema dat paus Franciscus heeft gekozen voor de 
Missiezondag op 19/20 oktober. Dit is ook het weekend dat 
de kerkdeurcollectes in onze parochies gehouden worden. 
Het is afkomstig uit de parabel over de onwillige 
bruiloftsgasten in het evangelie van Matteüs (22,1-14). In de 
parabel zijn volgens de paus enkele belangrijke aspecten 
van evangelisatie te onderscheiden, die ook voor ons als 
missionaire leerlingen van Christus bijzonder actueel zijn. 
 
Als eerste gaat de paus in op de zinsnede ‘Ga en nodig uit’. 
Deze twee werkwoorden drukken het hart van de missie 
uit. Missie is het onvermoeibaar erop uitgaan om anderen 
uit te nodigen voor het feest van de Heer. Paus Franciscus: 
“Laten we niet vergeten dat iedere christen geroepen is in 
elke context deel te nemen aan deze universele missie 
door te getuigen van het evangelie, zodat de hele Kerk met 
haar Heer en Meester, continu voort kan gaan naar de 
‘drukke verkeerswegen’ van de huidige wereld.” 
 
Het tweede aspect dat de paus benadrukt, is ‘het 
bruiloftsfeest’. Daarbij gaat hij dieper in op de betekenis 
van de missie van Christus en de Kerk. Het derde en laatste 
aspect waar de paus in zijn boodschap op ingaat is: 
‘iedereen’. De uitnodiging betreft alle mensen, het gaat om 
een universele missie van de leerlingen van Christus in de 
volledig synodale en missionaire Kerk. 
 
Lees de hele boodschap van paus Franciscus voor 
Missiezondag 2024 op www.missio.nl 

 
 
 

 
 
 

Op de koffie bij dhr. Peter Koopmans uit Grathem 
 
 

 
Wie is eigenlijk Peter Koopmans? 
Ik ben 71 jaar, geboren in Sittard. Ik mag mezelf echtgenoot, vader en opa 
noemen. Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Swalmen. Al vrij jong raakte 
ik betrokken bij de katholieke kerk. Ook heb ik gitaar gespeeld en 
gezongen bij het jongerenkoor. Na Swalmen ben ik in Heythuysen 
terechtgekomen, waar ik altijd bezoeker ben geweest van de H. 
Nicolaasparochie. Vanuit Heythuysen zijn we naar Baexem verhuisd, en 
daarna naar Grathem. Naast betrokken kerkkoor-zanger heb ik me 
altijd (inmiddels al vele jaren) graag ingezet voor de evangelisatie 
binnen de parochie, binnen het cluster, de federatie, maar ook 
daarbuiten. In februari 2024 mocht ik het initiatief nemen om te starten 
met een zgn. Alpha-groep. Mensen van diverse leeftijden en 
achtergronden zijn gedurende 12 weken bijeengekomen om samen te 
praten over ervaringen rondom of vanuit het geloof (waarbij elke 
bijeenkomst voorafgegaan werd door samen eten, samen zingen, 
samen naar een film kijken over het onderwerp van de betreffende 
bijeenkomst). Op dit moment bekijken we hoe we deze inmiddels 
afgesloten Alpha-serie een vervolg zouden kunnen geven. Maar 
parochianen zouden me ook kunnen kennen van mijn betrokkenheid 
bij Bijbelgroepen binnen federatie Tabor of daarbuiten. 
 
Bent u geïnteresseerd in het volledige interview, dan verwijzen  
wij u graag naar de website www.clustertabor.nl 

Gedoopt 
. 
 

 
Avélie Timmermans – Heythuysen, 11 augustus 2024 
 
Van harte proficiat en mag jouw leven lang en gelukkig 
zijn. 

Dankwoord Kroedwusj 
 

Op zaterdag 17 augustus waren deze  vrijwilligsters hard 
aan het werk om de traditionele Kroedwusj te verzorgen. 
Deze is op 18 augustus gezegend en uitgedeeld in onze kerk.  
Dames hartelijk dank!! 
v.l.n.r.: mw. Ciska van den Borne, mw. Riek Vullers, 
mw. Miep Hobus, mw. Anny Prinssen en mw. Door Vossen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installatie Mgr. Ron van den Hout als 25e bisschop van Roermond 
 
Mgr. Dr. Ron van den Hout werd zaterdag 24 augustus geïnstalleerd als de 25e bisschop van Roermond. Hij deed dit door 
de zetel van het bisdom Roermond in bezit te nemen. Dit alles gebeurde tijdens een pontificale eucharistieviering in de 
Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. De viering werd door meer dan duizend gasten bijgewoond en live op L1 
uitgezonden.  

 Beschrijving aangepast bisschopwapen 
 

Het is gebruikelijk in de Katholieke Kerk dat een nieuwbenoemde 
bisschop een eigen wapen met een wapenspreuk krijgt. Het wapen van 
de bisschop staat onder meer op de bisschopszetel in de kathedraal. Toen 
Mgr. Van den Hout in 2017 bisschop werd van het bisdom Groningen-
Leeuwarden ontwierp heraldisch atelier Piet Bultsma voor hem een 
bisschopswapen, dat gekenmerkt wordt door een anker, een 
levensboom en twee bekers. 
 
Hartschild 
Centraal in het hoofdschild staat een klein schild, een zogenaamd 
hartschild. In het schildje staat een anker dat aan de bovenzijde uitloopt 
in een boom. De boom is een verwijzing naar de familienaam van Mgr. 
Van den Hout en naar het stadswapen van ’s-Hertogenbosch, het bisdom 
waar Mgr. Van den Hout tot priester werd gewijd. Het anker als symbool 
van de hoop verwijst naar de wapenspreuk “IN EXILIO SPES” (In de  
 

 
 

ballingschap is er hoop) en geeft met de boom aan dat uit de hoop nieuw leven voortkomt. De boom staat volgens Jeremia 
(hoofdstuk 17, vers 8) ook voor de man die op de Heer vertrouwt. 
In het wapen van de voormalige gemeente Diessen staat op een blauwe achtergrond een gouden beker. In dit dorp is Mgr. 
Van den Hout opgegroeid. De kleuren in het hartschild van het vorige wapen bevatten blauw en rood. Vanwege de 
duidelijkheid is de kleur blauw van het gemeentewapen van Diessen gewijzigd in rood. De beker stelt de aarde voor, 
waarin vóór de winter gezaaid was en waarin dus de welvaart van het volgend jaar opgeslagen zat. De gouden beker is 
opgenomen in het wapen en wordt herhaald aan de andere zijde van de boom, beide in rood dat liefde uitdrukt. Deze 
beker symboliseert de eucharistie en verwijst eveneens naar de woorden van psalm 116, 12-13: “Hoe kan ik mijn dank 
betuigen voor al wat de Heer mij gaf. De beker des heils zal ik nemen, aanroepen de naam van de Heer.” 
 
Nieuw bisschopswapen                                              
Het is een goede gewoonte dat de bisschop het wapen van zijn bisdom als grondslag neemt en zijn wapenschild hiermee 
samenvoegt. Het bisschopswapen van Mgr. Van den Hout is dus samengesteld uit het wapen van het bisdom Roermond, 
dat in een blauw veld een zilveren kruis voert met in de hoek een gouden lelie, en daar overheen op het midden geplaatst 
zijn persoonlijk wapen. De lelie die het kruis vergezelt staat als symbool voor Maria, Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen, patrones van het bisdom. Tevens is de lelie een verwijzing naar de stad Roermond, want de lelie maakt ook 
deel uit van het stadswapen. 
 
Waardigheidstekens 
Een bisschop voert achter zijn wapenschild een rechtopstaand gouden voordraag- of processiekruis. Daarboven wordt 
traditioneel altijd een groene priesterhoed geplaatst, met een koord aan elke zijde, aan weerszijden eindigend in zes 
groene kwasten, gerangschikt in drie rijen, die het wapen omgeven. Tenslotte wordt meestal ook voor een devies gekozen, 
een wapenspreuk in hoofdletters op een lint onder het wapen.  
 
De heraldische beschrijving 
De officiële heraldische beschrijving van het wapen luidt: In blauw een zilveren kruis, in het eerste kwartier vergezeld van 
een gouden lelie en in een rood hartschild een anker, boven de ankerstok getopt met een boom en ter weerszijden een 
beker, alles van goud; achter het schild een gouden, met edelstenen bezet voordraagkruis met lelievormige uiteinden, 
overtopt door een priesterhoed met koorden waaraan ter weerszijden van het schild zes afhangende kwasten in drie 
rijen gerangschikt (1-2-3), alles van groen. Devies: IN EXILIO SPES, in zwarte letters op een rood gevoerd zilveren lint.  
Het nieuwe wapen is ontworpen door René Vroomen uit Echt van de Limburgse Commissie voor Heraldiek & Banistiek 
van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
 

 
 
 
          

 
 
                   

  
 
 
 
    
 
 
  
  

Openluchtmis Baexem kermis, 
 

Op 22 september om 11:00 uur is er een H. Mis op de 
botsautobaan. Het is inmiddels een traditie geworden om 
met Baexemer kermis een eucharistieviering op de 
botsautobaan te vieren. Dit is een initiatief van de 
dorpscoöperatie “Hart voor Baexem”.  De eerste keer was in 
2018.   Pastoor Patrick Lipsch of kapelaan Rajan zal voorgaan 
in de mis. Muzikale ondersteuning door cantor Rianne 
Bergervoet en de Baxheimer muzikanten. 
Na afloop wordt aan alle bezoekers een kopje koffie met 
vlaai aangeboden door Hart voor Baexem. 

Als je twijfelt is je 
denken de weg kwijt. 
Volg dan simpelweg je 

hart! 
 

 
 

waardoor ze langer mooi blijven. Zo blijft het kerkhof zo 
lang mogelijk een troostrijke bloemenzee. De oorsprong 
van het gebruik van de chrysant stamt uit de tijd na de 
Tweede Wereldoorlog om de oorlogsslachtoffers te 
herdenken en daardoor wordt de chrysant de 
kerkhofplant genoemd. De bloem staat symbool voor 
geluk, vriendschap, gezondheid en eerlijkheid. 
 
Betekenis van de bloem 
 
De naam van de chrysant komt uit het Grieks. 
Oorspronkelijk waren chrysanten goudgeel en daar zijn ze 
ook naar vernoemd. ‘Chryso’ betekent ‘goud’ in het Grieks 
en ‘anthemom’ betekent ‘bloem’. Inmiddels zijn de bloemen 
niet meer alleen geel maar zijn ze er in heel veel 
verschillende kleuren waarbij iedere kleur een eigen 
betekenis heeft. Zo staat wit onder andere voor 
gezondheid, licht geel voor eeuwigheid, paars voor boete 
en rood voor liefde. 
 
Geluk en gezondheid 
 
In China worden de chrysanten al sinds het begin van de 
jaartelling gekweekt en gezien als heilige bloemen. Sinds 
de 18e eeuw is de bloemensoort ook in Nederland populair. 
Naast dat ze dus lang mooi blijven is er nog een andere 
reden waarom we ze op graven leggen. We associëren de 
bloem dan wel met de dood, maar in China en Japan staan 
de bloemen voor een lang leven, geluk en gezondheid. Door 
een chrysant op het graf van een dierbare te leggen wens 
je je geliefde dus eigenlijk het eeuwige leven toe. 

Vieringen rondom Allerzielen 
 

Zondag 27-10:                  
Heythuysen, zegening graven aansluitend aan de H. Mis 
van 09.30 uur 
Grathem, zegening graven aansluitend aan de H. Mis van 
11.00 uur  
 
Zondag 03-11:                 
Leveroy, zegening graven aansluitend aan de H. Mis van 
11.00 uur 
Kelpen-Oler, korte gebedsdienst op de begraafplaats en 
zegening graven 14.00 uur 
Baexem, korte gebedsdienst op de begraafplaats en 
zegening graven 15.00 uur 
 
Dit is waarom chrysanten bij Allerzielen horen 
 
Jaarlijks worden onze begraafplaatsen de week voor 
Allerzielen versierd met tientallen chrysanten. Tijdens 
Allerzielen worden onze overleden dierbaren herdacht en 
deze bloem hoort al jaren bij die traditie, maar waarom is 
dat? 
Allerheiligen, dat wordt gevierd op 1 november, en 
Allerzielen, gevierd op 2 november, zijn van oorsprong 
christelijke tradities. Tijdens Allerheiligen herdenken we 
alle heiligen en martelaren en Allerzielen wordt gevierd ter 
nagedachtenis van alle overledenen. Daarbij hoort een 
bezoek aan het kerkhof waar vervolgens altijd chrysanten 
op de graven van dierbaren worden gezet. 
De chrysant is, vanwege het gebruik bij een grafversiering, 
nauw verbonden met de maand november. Ook groeit de 
bloem het best in de herfst en kan hij heel goed tegen vorst, 
waardoor ze langer mooi blijven. Zo blijft het kerkhof zo 
lang mogelijk een troostrijke bloemenzee. De oorsprong 
van het gebruik van de chrysant stamt uit de tijd na de 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dag Parochie Aanvang Omschrijving Plaats 

01-09 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis Heythuysen 

01-09 zo H. Severinus 11.00 H. Mis Grathem 
05-09 do H. Nicolaas 09.00 H. Mis Heythuysen 

07-09 za H. Liduina 18.00 H. Mis Kelpen-Oler 
08-09 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis, aansluitend koffie in Credozaal Heythuysen 

08-09 zo H. Barbara 11.00 H. Mis Leveroy 
12-09 do H. Nicolaas 09.00 H. Mis Heythuysen 

14-09 za H. Nicolaas 18.00 H. Mis Heythuysen 
15-09 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis Heythuysen 
15-09 zo H. Severinus 11.00 H. Mis, Schuttersmis Grathem 
19-09 do H. Nicolaas 09.00 H. Mis Heythuysen 
21-09 za H. Liduina 18.00 Pastorale Ontmoeting Kelpen-Oler 
22-09 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis, aansluitend koffie in de Credozaal Heythuysen 
22-09 zo H. Joh. de Doper 11.00 H. Mis, openluchtmis kermis Baexem 
22-09 zo H. Barbara 11.00 H. Mis Leveroy 
25-09 wo H. Nicolaas 19.00 Taizéviering Heythuysen 
26-09 do H. Nicolaas 09.00 H. Mis Heythuysen 
28-09 za H. Nicolaas 18.00 H. Mis Heythuysen 
29-09 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis Heythuysen 
29-09 zo H. Severinus 11.00 H. Mis Grathem 
03-10 do H. Nicolaas 09.00 H. Mis Heythuysen 
05-10 za H. Nicolaas 14.00 Dierenzegening Heythuysen 
05-10 za H. Liduina 18.00 H. Mis Kelpen-Oler 
06-10 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis, aansluitend koffie in de Credozaal Heythuysen 
06-10 zo H. Barbara 11.00 H. Mis Leveroy 
09-10 wo Federatie 19.30 Federatie-informatieavond Grathem 
10-10 do H. Nicolaas 09.00 H. Mis Heythuysen 
12-10 za H. Nicolaas 18.00 H. Mis Heythuysen 
13-10 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis Heythuysen 
13-10 zo H. Severinus 11.00 H. Mis Grathem 
17-10 do H. Nicolaas 09.00 H. Mis Heythuysen 
19-10 za H. Joh. de Doper 19.15 H. Mis Baexem 
20-10 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis, aansluitend koffie in de Credozaal Heythuysen 
20-10 zo H. Barbara 11.00 H. Mis Leveroy 
24-10 do H. Nicolaas 09.00 H. Mis Heythuysen 
26-10 za H. Nicolaas 18.00 H. Mis Heythuysen 
27-10 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis, aansluitend zegening graven Heythuysen 
27-10 zo H. Severinus 11.00 H. Mis, aansluitend zegening graven Grathem 
30-10 wo H. Nicolaas 19.00 Taizéviering Heythuysen 
31-10 do H. Nicolaas 09.00 H. Mis Heythuysen 
02-11 za H. Liduina 18.00 H. Mis Kelpen-Oler 
03-11 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis, aansluitend koffie in de Credozaal Heythuysen 
03-11 zo H. Barbara 11.00 H. Mis, aansluitend zegening graven Leveroy 
03-11 zo H. Liduina 14.00 Korte gebedsdienst en zegening graven Kelpen-Oler 
03-11 zo H. Joh. de Doper 15.00 Korte gebedsdienst en zegening graven Baexem 
07-11 do H. Nicolaas 09.00 H. Mis Heythuysen 
09-11 za H. Nicolaas 18.00 H. Mis Heythuysen 
10-11 zo H. Nicolaas 09.30 H. Mis Heythuysen 
10-11 zo H. Severinus 11.00 H. Mis Grathem 
10-11 zo H. Nicolaas 19.30 Uitvoering Requiem Gabriel Fauré Heythuysen 

 
 
 

Agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


