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Schildpadden kunnen meer over de 

weg vertellen dan hazen! 

 

 

Aswoensdag - Vastentijd 
 
Elke religie kent een periode van lichamelijke en geestelijke 
zuivering. Zo ook wij in ons katholieke geloof. Deze 
veertigdagentijd kent drie pijlers, namelijk een bewustere 
toeleg of werken van barmhartigheid, ruimte creëren voor 
gebed en geloofsverdieping en het je durven onthouden 
van spijs en drank. Op Aswoensdag als we het askruisje 
halen wordt dit nog eens extra van ons gevraagd: onze 
sterfelijkheid en verantwoordelijkheid als christen om 
dienstbaar te zijn. Tevens is het een dag van onthouding in 
de meest brede zin. 
In de vastentijd bieden wij u ook verdiepingsmomenten 
aan. Daarnaast nodigen wij u uit om concreet te willen 
participeren aan de vastenactie of actie kerkbalans. Dat 
laatste komt ten goede aan de lokale 
parochiegemeenschap, die wil investeren in de concrete 
medemens in nood. Tot slot mag het voor u een gezegende 
tijd zijn om de innerlijke band tussen God, de naaste en u 
zelf te verdiepen door middel van inspirerende liturgische 
en diaconale momenten in onze parochiecluster. 

Op de koffie bij Henk Weerts  
 
Zou je de lezers willen uitleggen wie meneer Weerts 
eigenlijk is, want ik mag ’je’ zeggen, toch? 
 
Vooral geen meneer, hoor!  Ik ben geboren en getogen in 
Baexem, getrouwd met Marita, heb 2 kinderen, een 
schoonzoon en inmiddels 2 kleinkinderen. Ze noemen me 
’gebouwenbeheerder’, en dat betreft dan de kerk in Baexem 
plus de pastorie 
 

 

 ’gebouwenbeheerder’, en dat 
betreft dan de kerk in 
Baexem plus de pastorie. En 
eigenlijk ben je dan het 
’manusje van alles’, wat 
prima is: defecte lampen 
moeten vervangen worden, 
het geluid moet het goed 
doen, de verwarming moet 
branden, hang- en sluitwerk 
moet in orde zijn, het dak 
mag natuurlijk niet lekken, 
etc. 
 

 
Zo was in 2013 de grote koperen dakbedekking van de 
kerktoren losgeraakt door een enorme storm, toen is er o.a. 
politie en brandweer aan te pas moeten komen om e.e.a. 
veilig te stellen. L1 heeft een reportage gemaakt, en via een 
inzamelingsactie is er geld bij elkaar vergaard om de toren 
te herstellen. Bovendien organiseerde ’Hart voor Baexem’ 
weer een ’Passion’, waarvan de volledige opbrengst ten 
goede kwam van de kerktoren. Mooi man! 
 
Bent u geïnteresseerd in het volledige interview, dan 
verwijzen wij u graag naar www.clustertabor.nl. 
 

 
Carnaval 
 
In deze dagen bereiden we ons langzaam voor op carnaval. 
Van oudsher een feest van relativering, van humor en 
levensvreugde. Het woord Carnaval zou o.a. zoveel 
betekenen als vlees (carne) vaarwel (vale).  Samen met de 
aanwezige carnavalsverenigingen mogen we tijdens 
bijzondere carnavalsvieringen deze levensvreugde met 
elkaar delen, met een lach en een traan. Met bezinnende 
teksten in het dialect. U bent van harte welkom. 

Blasiuszegen 
 
In het weekend van 4 en 5 februari a.s. kunt u de 
Blasiuszegen ontvangen voorafgaande of na de heilige mis 
van het weekend. Volgens een middeleeuwse traditie is dit 
ritueel vooral bedoeld ter voorkoming van 
keelaandoeningen en andere kwalen. 
 
De Blasiuszegen is vernoemd naar de heilige Blasius. 
Historisch is er nagenoeg niets over hem bekend, behalve 
dan dat hij in de 4de eeuw geleefd moet hebben. Volgens 
diverse legenden was hij een arts die tot bisschop van de 
Armeense stad Sebaste werd gekozen. Omdat hij getuigde 
van zijn geloof in Christus zou hij na vele gruwelijke 
martelingen zijn onthoofd.  
Het meest bekend is het verhaal waarin Blasius kort voor 
zijn marteldood een jongetje genas dat door een visgraat in 
zijn keel dreigde te stikken. Deze vertelling zou ten 
grondslag hebben gelegen aan de Blasiuszegen in de vorm 
zoals we die nu kennen. 
Dat de Blasiuszegen met kaarsen wordt verricht is 
afkomstig van het middeleeuwse gebruik om frequent 
kaarsen aan Sint Blasius te offeren. Dit zou teruggaan op de 
legende van een vrome vrouw die de gevangengenomen 
bisschop van Sebaste dagelijks in de kerker opzocht, hem te 
eten gaf en van een kaars voorzag. Blasius zou de vrouw 
gevraagd hebben hem ook na zijn dood kaarsen te blijven 
schenken. Als beloning zou de vrouw van ziekte gevrijwaard 
blijven. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

H. Missen in Augustus                                      
(onder voorbehoud) 
 
Oneven weken  (1e weekend 1 en 2 aug): 
Zaterdag  18.30 uur Heythuysen 
Zondag  09.30 uur Leveroy 
Zondag  10.00 uur Heythuysen 
Zondag  11.00 uur Grathem 
 
Even weken (1e weekend 8 en 9 aug) : 
Zaterdag  18.00 uur Kelpen-Oler 
Zaterdag  18.30 uur Heythuysen 
Zaterdag  19.15 uur Baexem 
Zondag  10.00 uur Heythuysen 

 Vastenactie 2023 
 
Ook dit jaar zal de vastenactie bedoeld zijn voor een project 
dat is uitgekozen door kapelaan Rajan. Het coronavirus 
heeft echt de hele wereld getroffen en niemand 
onaangeroerd gelaten. India is een van de meest getroffen 
landen met een hoog aantal besmettingen en sterfgevallen.  
Duizenden kinderen verloren een moeder, een vader of 
zelfs beiden. Deze kinderen hebben zorg en bescherming 
nodig. Ook al vallen de lichamelijke gevolgen van 
besmettingen voor kinderen mee, de impact op hun leven 
is gigantisch. Ze komen er alleen voor te staan als beide 
ouders worden opgenomen in het ziekenhuis. Er is een 
enorme behoefte aan onderkomen, medische zorg en 
scholing. Omdat de angst voor corona zo groot is, is 
niemand bereid deze kinderen onderdak te geven. Zij 
blijven alleen en onverzorgd achter. Het Pope Francis Home 
(Paus Franciscus huis), onderdeel van Anbu Illam (dat 
betekent ‘Huis van Liefde’), kan plaats bieden aan 50 
kinderen. 
Anbu Illam, (o.l.v. Rev. Dr. Russel Raj Bakthinathan,) runt al 
26 jaar een opvang voor dove kinderen, en kinderen uit zeer 
arme wijken. Zij hebben een ruime ervaring om ook deze 
kinderen een helpende hand te bieden en de juiste zorg aan 
te reiken. Om deze opvang te realiseren is veel geld nodig. 
Er is behoefte aan kleding en voeding, meubilair, 
wasmachines, beddengoed, bureaus, stoeltjes en banken, 
enz. Daarvoor is onze hulp hard nodig.  
In het weekend van de vierde en vijfde zondag van de 
veertigdagentijd zullen we hier nader op ingaan aan de 
hand van teksten en bezinning. Er zal dan ook een 
kerkdeurcollecte plaatsvinden, die overgemaakt zal 
worden aan dit project via bisdom Roermond. 

Zinspiratie 
 

 
 

Dat verduurzamen belangrijk is, weten we inmiddels. Hoe gaan we goed om met de 
schepping, de aarde, de natuur en onze omgeving? Corinne Groenendijk werd 
geïnspireerd door Franciscus van Assisi en komt graag vertellen hoe we samen kunnen 
verduurzamen, waarbij het ook nog leuk en vrolijk mag zijn. VerduurSamen gaat over 
Verbinding en een bewuste leefstijl. Hoe we dat samen kunnen doen zal op deze avond 
duidelijk worden. Doet u mee? U bent van harte welkom op donderdag 9 februari 2023. 
Aanvang 19.30 uur, entree 10 euro, locatie:  
St. Severinus kerk te Grathem (bij veel aanmeldingen wordt er naar een andere locatie 
gezocht).  
Aanmelden via zinspiratieleudal@gmail.com. 
U kunt ook alvast een kijkje nemen op www.corinnegroenendijk.nl. 

Presentatiemis communicanten 
 
Op zondag 5 maart zullen de communicanten van 
Heythuysen zich presenteren in de H. Nicolaaskerk. Het 
thema van dit jaar is: ’Op de golven dansen wij’. 
Dit jaar ontvangen 15 kinderen uit groep 4/5 hun Eerste 
Heilige Communie tijdens de eucharistieviering op 14 mei 
2023 om 10.00 u. in de H. Nicolaaskerk. 

‘Nao de mès’ 
 
’Nao de mès’ is het nieuwe initiatief in Cluster Tabor. Een 
keer in de maand bent u aansluitend aan de mis van 10.00 u. 
in de H. Nicolaaskerk welkom voor samenzijn. Aan de hand 
van een thema in de vorm van spiritualiteit, cultuur en of 
geloofsverdieping willen wij elkaar ontmoeten en ons laten 
inspireren. Met koffie en iets lekkers erbij. 

Bijbelleesavonden 
 

Ook dit jaar zullen er weer bijbelleesavonden gehouden 
worden. Hierin zullen we dieper op de lezingen van het 
weekend ingaan.  
Aan de hand van het samen lezen en vervolgens in stilte de 
tekst overwegen, willen we ons in deze oude geïnspireerde 
verhalen verdiepen, door namelijk samen onze eigen 
indrukken met elkaar te delen. Tevens zal de aanwezige 
priester zorgen voor een stuk verdieping. Koffie en iets 
lekkers staat voor u klaar. 
De avonden beginnen telkens om 19.30 uur en duren tot 21.30 
uur, in de Credozaal, gelegen aan de Biesstraat te 
Heythuysen. We vragen slechts om een vrijwillige bijdrage. 
Iedereen is van harte welkom. Opgeven kan via: 
liekehover@gmail.com. 
 
De volgende data voor de komende bijbelleesavonden in 
2023 kunt u alvast noteren: 
- maandag 13 februari  
- maandag 13 maart  
- maandag 17 april 
- maandag 15 mei  
- maandag 5 juni 

Men weet pas dat men  

een engel gezien heeft  

als hij weg is gegaan 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vastenactie 2022 
 
In het weekend van de vierde en vijfde zondag van de veertigdagentijd zal kapelaan Rajan van het cluster Kana te gast 
zijn in onze parochies.  Hij zal ingaan op het goede doel dat gelinkt is met zijn thuisland. Het coronavirus heeft echt de 
hele wereld getroffen en niemand onaangeroerd gelaten. India is een van de meest getroffen landen met een hoog 
aantal besmettingen en sterfgevallen. Duizenden kinderen verloren een moeder, een vader of zelfs beiden. Deze 
kinderen hebben zorg en bescherming nodig. Ook al vallen de lichamelijke gevolgen van besmettingen voor kinderen 
mee, de impact op hun leven is gigantisch.  Ze komen er alleen voor te staan als beide ouders worden opgenomen in het 
ziekenhuis. Er is een enorme behoefte aan onderkomen, medische zorg en scholing. Omdat de angst voor corona zo 
groot is, is niemand bereid deze kinderen onderdak te geven. Zij blijven alleen en onverzorgd achter. Het Pope Francis 
Home (Paus Franciscus huis), onderdeel van Anbu Illam: (dat betekent ‘Huis van Liefde’), kan plaats bieden aan 50 
kinderen. Anbu Illam, (o.l.v. Rev. Dr. Russel Raj Bakthinathan,) runt al 26 jaar een opvang voor dove kinderen, en kinderen 
uit zeer arme wijken. Zij hebben een ruime ervaring om ook deze kinderen een helpende hand te bieden en de juiste 
zorg aan te reiken. Om deze opvang te realiseren is veel geld nodig. Er is behoefte aan kleding en voeding, meubilair, 
wasmachines, beddengoed, bureaus, stoeltjes en banken, enz.  Daarvoor is onze hulp hard nodig.  In dit weekend zal er 
een kerkdeurcollecte plaatsvinden die overgemaakt zal worden aan dit project via bisdom Roermond. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1% hulp is 

meer dan 

100% 

medelijden 

 

Onderhoudsplan  H. Nicolaaskerk 
afgerond 
 
In het voorjaar van 2016 heeft Adviesbureau Broen het 
instandhoudingsplan opgesteld met een begroting voor de 
parochiekerk H. Nicolaas te Heythuysen. De 
onderhoudskosten zijn begroot op € 146.955. Er zijn 
subsidieaanvragen ingediend bij RCE (Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed), de provincie Limburg en de gemeente 
Leudal. Alle drie de partijen hebben subsidie toegekend tot 
een totaalbedrag van € 117.565. 
In 2017 en 2018 zijn voor de werkzaamheden offertes 
aangevraagd en is het werk aanbesteed. 
Schilderwerk is uitgevoerd door Schildersbedrijf Hermans 
uit Heythuysen. De overige werkzaamheden zijn uitbesteed 
aan Wecoba Dak B.V. 
Gedurende de jaren 2018 tot 2021 zijn diverse onderdelen 
uitgevoerd, zoals tegelwerk binnen, stuc- en schilderwerk 
binnen en herstel meterkast. Op de zolder zijn leuningen 
aangebracht voor de veiligheid. 
In 2022 zijn de mastgoten rondom de kerk vervangen, 
dakkapellen geschilderd en sommige luiken vervangen en 
scheuren in metselwerk hersteld. Boven de zuidelijke 
zijbeuk zijn de zakgoten vervangen in plaats van gecoat.  
Vanwege minder kosten dan begroot is aanvullend besloten 
om een gedeelte van het dak boven het schip te herdekken. 
De leien waren is zeer slechte staat. Een gedeelte van de 
leien, welke nog goed zijn, kan gebruikt worden voor 
jaarlijkse reparatie. 
Het project is tijdens de uitvoering begeleid door SatijnPlus 
architecten. 
Ondanks de ontvangen subsidie blijft er nog een behoorlijk 
bedrag, ca. € 30.000, over als kosten voor de parochie.  
Via deze weg willen we alle subsidiegevers, ondernemers en 
adviseurs van harte dankzeggen voor hun bijdrage en inzet. 
U kunt uw financiële steun overmaken op NL26 RABO 0122 
2418 00 o.v.v. BIJDRAGE Onderhoud H. Nicolaas. 
 

Luidende klokken vertellen een 
verhaal 
 
Iedereen in Baexem en omstreken zal bekend zijn met 
het klokgelui wat elke dag zijn verhaal vertelt aan 
Baexem en omstreken. 
Het geeft door klokslagen aan hoe laat het is, laat ons 
weten wanneer er een eucharistieviering is en of er een 
doopsel, huwelijk of begrafenis is. In vroeger tijden werd 
er zelfs bij een geboorte geluid en je kon aan de manier 
van luiden horen of het een jongetje of meisje was en zo 
ging het ook als er iemand kwam te overlijden, dit wordt 
nu nog gedaan. Nog verder terug in de tijd werden de 
klokken geluid bij brand of gevaar door vijandige troepen 
en waren de klokken dus het enige directe 
communicatiemiddel dat een dorpsgemeenschap had. 
Maar wat voor klokken zijn dat dan boven in die toren? 
Met het in 1959 gereedkomen van de nieuwe kerktoren 
werd door een inzamelingsactie onder de parochianen 
de Voca No In Patriam aangekocht met de toon A. Voor 
zover bekend hebben er vroeger altijd twee klokken in de 
toren gehangen, maar in 1981 werd er door het 
kerkbestuur besloten om er een driegelui van te maken 
en werd de jongste klok aangekocht, de Mathias Gonda 
Wilhelmus met de toon F. Vernoemd naar de toenmalige 
pastoor van Lierop en zijn huishoudster.   
Maar de allerbelangrijkste klok die is er altijd al geweest, 
de Jacob Maria met de toon G. Deze klok werd in 1450 
gegoten door Jan van Asten, en vormde de grondslag van 
het huidige Koninklijke Eijsbouts. Deze klok staat bekend 
als een van de oudste luidklokken van Nederland en heeft 
dus een zeer hoge cultuur-historische waarde. Ze heeft 
talrijke stormen en ook oorlogen overleefd. Zo werd 
tijdens de Franse bezetting omstreeks 1800 de Campana 
Bannalis uit 1612 meegenomen want men moest er één 
laten hangen, en dat was de kleinste, de Jacob Maria. In 
de Tweede Wereldoorlog werd zelfs de toenmalige 
kerktoren opgeblazen (inclusief klokken) door de 
terugtrekkende Duitsers. Deze namen toen ook de 
grootste klok uit 1829 mee en werd de Jacob Maria 
gespaard omdat deze door de toenmalige  

 
 
 
 

 

monumentenzorg was 
voorzien van een grote 
witte letter M, die aangaf 
dat de klok een grote 
historische waarde had en 
volgens gemaakte 
afspraken niet gevorderd 
mocht worden. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tarieven H. Missen en Vieringen 2023 
 
Het bisdom Roermond heeft de tarieven voor de misstipendia voor het komende jaar vastgesteld. Gezien de stijgende 
kosten in de hele samenleving zijn ook parochies genoodzaakt om hun tarieven voor het eerst in enkele jaren weer 
enigszins te verhogen.  Vanaf 1 maart 2023 zullen de volgende nieuwe tarieven gelden: 
Viering door de week in de parochiekerk Heythuysen  €   15,00 
Viering op zaterdag en zondag en feestdagen   €   30,00 
Jubileumviering      € 325,00 
Huwelijksviering      € 500,00 
Uitvaartviering       € 500,00 
Avondwake of avondmis (zonder opvolgende uitvaartviering) € 500,00 
Dienst in het crematorium door priester   € 500,00 
Begeleiding priester naar crematorium of begraafplaats € 100,00 
 
Een volledig overzicht vindt u op de website www.clustertabor.nl. 
Onlangs kwamen oude documenten uit het parochiearchief Heythuysen boven tafel. Daarbij troffen we ook de tarieven 
van het bisdom Roermond aan voor de ‘Heilige Leesmissen’ aan uit 1909. De tarieven waren toen nog afhankelijk van het 
tijdstip van de viering. In het bijzonder het tarief van de ‘Leesmis ten 9 ½ uur of later’ welke ƒ 2.00 bedroeg (2 gulden) 
bedroeg. Omgerekend naar het tarief van 2023 was dit ruim € 31,50. Kortom de tarieven zijn in de loop van meer dan een 
eeuw niet harder gestegen dan de inflatie! Heel bijzonder om zo’n vergelijking heden ten dage te kunnen maken. 

Verwarmingsketel afgesloten 

 
De verwarmingsketel van H. Liduina te Kelpen-Oler was zo 
oud dat deze vervangen moest worden.  Het vervangen van 
de verwarmingsketel zouden uitkomen op ruim € 30.000. 
Vanwege deze hoge vervangingskosten en het feit dat deze 
kerk op niet al te lange termijn uit de eredienst onttrokken 
zal worden, is besloten om deze ketel af te sluiten en niet 
meer te vervangen.  
Dit betekent dat de kerk zelf NIET meer verwarmd zal zijn. 
De winterkapel, sacristie, misdienaarsruimte en 
parochiezaaltje zijn inmiddels voorzien van een nieuwe 
gasmeter en gasleiding en dus verwarmd. 
Men dient er in de koude periode rekening mee te 
houden dat voor begrafenissen en andere vieringen 
mogelijk voor een andere kerk gekozen moet worden. 
 

 
 
 
 

 

Pelgrimsreis Assisi - Rome 

 
In samenwerking met Parochiefederatie Johannes Paulus 
II, Maastricht organiseren wij een pelgrimagereis naar 
Assisi en Rome, van 12 oktober t/m 21 oktober 2023. We 
zullen o.a. twee dagen in de voetstappen treden van de H. 
Franciscus van Assisi door een bezoek te brengen aan Assisi 
en Greccio.  
Dit jaar is het 800 jaar geleden dat Franciscus de eerste 
levende kerststal realiseerde in Greccio waaruit ook de 
traditie voortkwam om zelf thuis een kerststal neer te 
zetten. Vervolgens zullen we vier dagen de stad Rome 
bezoeken. De reis zal plaatsvinden met een luxe touringcar 
van busbedrijf Alldrive, waar we al vaker in het verleden 
mee op reis zijn gegaan.  
Nadere informatie volgt. 
 

Taizévieringen 

 
Dit is het 10de jaar dat er 10x per jaar een Taizéviering is. 
Samen rond een thema luisteren naar teksten; o.a. vanuit de bijbel  
en van Franciscus van Assisi, stiltes houden, bidden en ontmoeten.  
Dit alles afgewisseld door Taizéliederen die begeleid worden door harpspel.  
Zó meditatief en bezinnend stil staan bij het leven van alledag. Iedereen is welkom! Jong en oud. 
De vieringen worden voorbereid door Elianne Kamphuis, Jolanda Reuling en Liesbeth Schroen (harp). 
Tot nu toe staan de volgende Taizévieringen gepland op op woensdagavond om 19.15 uur in de kerk van Heythuysen: 
15 Februari, 22 Maart (10-jarig bestaan), 19 April,  24 Mei en 21 Juni. Tot ziens! 
 
https://www.clustertabor.nl/cluster-tabor/bijzondere-vieringen/             en kies dan Taizévieringen 
 

 
 
 
 

 


