
GRAFMONUMENT P & P D VAN LAER 

Al meer dan 120 jaar staat op het oude kerkhof achter de H. Nicolaaskerk in Heythuysen een 
gedenksteen met het volgende opschrift:

PIAE MEMORIAE
RDP VAN LAER
PASTOR BEDBURG
& PL RDPD VAN LAER
DEGAN WYKM
FUNDATORUM BURSAE
GROOTINDER
1883

In het Nederlands:

Zaliger herinnering
Eerwaarde heer P. van Laer
Pastoor te Bedburg
& Eerwaarde heer P.D. van Laer
Deken te WijkMaastricht
Stichters van de (studie)beurs
GrootInder
1883

Oom
Achter deze tekst gaat de lange geschiedenis schuil 
van een fonds dat van 1881 tot 2014 bestaan heeft. P. 
van Laer, oftewel Paulus Benedictus van Laer (1763
1827), werd geboren te Heythuysen op 7 januari 1763 
en overleed in Bedburg D nabij Kleef op 7 oktober 
1827. Hij trad op 8 november 1781 in in het 
Dominicanenklooster te Kalkar D. Dit klooster behoorde 
destijds tot de Nederlandse Dominicanen Provincie. 
Van Laer was van 1795 tot circa 1803 de laatste prior 
van dit klooster dat door wetgeving van Napoleon 
onteigend en opgeheven werd. In 1804 werd hij pastoor 
van de Pfarrkirche Sankt Markus te BedburgHau in de 
buurt van Kalkar. Dit was de oude stiftkerk van het 
nonnenklooster Marienstift dat eveneens door de 
Fransen, in 1802, geseculariseerd was. Van Laer wees 
op 26 december 1826 bij testament zijn neef Paulus 
Dominicus van Laer aan als algemeen en enig erf
genaam. Uit deze erfenis zou in 1881 de stichting ‘Van 
Laer’s Fonds’ ontstaan.

Paulus Benedictus van Laer



en neef
Mgr. Paulus Dominicus van Laer (18051883), werd net als 
zijn oom geboren te Heythuysen op 21 oktober 1805 en 
overleed te WijkMaastricht op 25 januari 1883.
Behalve deken van WijkMaastricht was hij ten tijde van zijn 
overlijden Erekamerheer van Z.H. Paus Pius IX en Kanun
nik van de Kathedrale kerk in Roermond. Toen zijn oom in 
1827 overleed studeerde Paulus Dominicus filosofie in 
Münster D. Zeven jaar later gaf hij als jonge priester les aan 
de Latijnse school in Weert. In 1835 werd hij door de bis
schop van Luik benoemd tot de eerste directeur van de 
normaal of kweekschool te Rolduc. In 1840 werd hij door 
Mgr. Paredis, apostolisch vicaris en vanaf 1853 eerste bis
schop van het opnieuw ingestelde bisdom Roermond, be
noemd tot pastoor in Maasniel. In 1853 tenslotte werd hij 
door bisschop Paredis benoemd tot bouwpastoor van de St. 
Martinuskerk te WijkMaastricht. Het ontwerp van de jonge 
Roermondse architect Pierre Cuypers kreeg in 1856 de voorkeur uit drie ontwerpen. In 1858 
reeds werd de kerk door bisschop Paredis ingewijd. Een portret van bouwpastoor Paulus 
Dominicus van Laer hangt tegenwoordig nog steeds in de sacristie van de St. Martinuskerk. 
Paulus Dominicus van Laer overleed te WijkMaastricht in 1883. Voor de plechtige uitvaart kwam 
bisschop Paredis, toen zelf al ver in de tachtig, speciaal over uit Roermond. 

De stichting van een fonds
Waarschijnlijk vanwege de ongewisse omstandigheden in het eind 
achttiende , begin negentiende eeuwse Europa heeft Paulus 
Benedictus met zijn neef Paulus Dominicus gesproken over de 
noodzaak tot het opleiden van priesters en onderwijzers in de 
streek waarin ze woonden en werkten. Het bleef niet slechts bij 
woorden, het kwam ook tot daden. In 1877, vijftig jaar na het 
overlijden van Paulus Benedictus, ontving Paulus Dominicus de 
hem bij testament toegewezen erfenis. De erfenis bedroeg 13.850 
Thaler die de opbrengst vormde van de verkoop van circa 58 
hectare bouw en weiland in de omgeving van Bedburg. Van een 
deel van het geld kocht Paulus Dominicus in 1878 op een 
openbare verkoop ‘eener Schoone Boerderij’, hoeve GrootInder 
te Baexem. De koop, groot 12.591,25 gulden (inclusief 
veilingkosten) betrof de boerderij en ongeveer 22 hectare grond 
bestaande uit bouw en weilanden, tuin, boomgaard en hooiland. 
GrootInder werd opgenomen in de in 1881 door Paulus 
Dominicus bij testament opgerichte stichting ‘Van Laer’s Fonds’. 

Het testament werd opgemaakt bij notaris Dumoulin te Maastricht. De statuten van de stichting 
waren in het testament opgenomen zoals destijds in de wet op stichtingen was voorgeschreven. 
De doelstelling van het ‘Van Laer’s Fonds’ was het verstrekken van een of meer studiebeurzen 
ten behoeve van studenten voor een opleiding tot priester of onderwijzer. Paulus Dominicus 
streefde ernaar de levensstandaard van de toen arme, ongeletterde bevolking van Limburg via 
onderwijs te verbeteren, vandaar de steun voor het opleiden van onderwijzers.

Paulus Dominicus van Laer



Groot Inder
Deze boerderij ligt nog steeds aan de 
Schoorstraat, halfweg HeythuysenBaexem 
rechts, eerste huis rechts. Na een hevige brand 
in 1962 is de hoeve herbouwd met een nieuw 
woonhuis. Inder is dialect voor einder, oftewel 
horizon. Vanaf de plek waar de hoeve ligt keek je 
over het dal van Tungelroyse beek en had je een 
verre horizon: Groot Inder. 
Op bijgaande foto de hoeve voor 1962.

Begraven in Heythuysen
In 1880 reeds had Paulus Dominicus in een eerder testament zijn persoonlijke wilsbeschikking 
vastgelegd. Hij wilde:
…nadat mijne ziel uit het lichaam zal gescheiden zijn, in de hoofdparochiale Kerk een lijkdienst 
zoals mijn stand enigzins vereischt.’
Daarnaast wenste hij dat jaarlijks 160 H. Missen voor zijn zielenrust zouden worden opgedragen: 
… jaarlijks en ten eeuwigen dage, zonder eenige reductie… Indien deze 160 missen niet hier 
(WijkMaastricht) in de Kerk zouden kunnen gelezen worden wegens overvloed van intenties, dan 
moeten dezelfde in de kerk mijner geboorte plaats (Heythuysen) gelezen worden en daar, voor 
iedere mis, een gulden twaalf cents betaald worden, met korting van 5 % voor ontvangst loon.’ 
In het testament werden ook de armen en behoeftigen niet vergeten: ‘
…aan de armen die in de kerk bedeeld worden, alsmede aan andere behoeftigen der parochie, 
die alsdan in de Mis tegenwoordig zijn, voor honderd gulden roggenbrood in ééns zal uitgedeeld 
worden. 
Tenslotte gaf Paulus Dominicus aan dat hij in Heythuysen begraven wilde worden:
‘Ik sticht insgelijks een eeuwigdurend jaargetij in de parochie Kerk mijner geboorteplaats tot 
lafenis mijner ziel en die van mijn ouders, broers en zuster, met diaken en subdiaken, waarvan 
aan den celebrant twee gulden vijftig cents, aan diakens subdiakens, ieder twee gulden, door het 
Kerkbestuur moet betaald worden alsmede wat nodig is ter voldoening van organist, servienten, 
Klokkenluider, van het plaatsen eener baar, omringd met 6 kaarsen en 6 op het altaar. Tevens 
verlang ik, dat op het kerkhof eene geschikte begraafplaats afgestaan worden door de familie op 
dezelve een eenvoudig steenen Kruis opgerigt worde, te betalen uit de inkomsten van Groot
Inder of uit den verkoop der meubelen. Deze vergunning is mij onder den WelEerw. Heer Pastoor 
zaliger (Petrus Verzett) herhaaldelijk bij monde toegestaan.’ 
Om ervan verzekerd te zijn dat voor de parochie de onkosten gedekt zouden zijn, schonk hij drie 
percelen grond in Heythuysen, kadastraal bekend onder sectie F nr. 450, 451 en 600 aan de 
kerk. Er staat bij vermeld dat de gronden door hemzelf waren aangekocht. 
In de verslagen van het kerkbestuur uit 1883 wordt hier uitvoerig melding 
van gedaan. Er staat onder meer dat deze gronden gelegen waren aan 
‘Het broek aan den berg’. 

Over de wens van Paulus Dominicus begraven te worden in Heythuysen 
wordt in de verslagen van het kerkbestuur echter met geen woord gerept. 
Lang was men van mening dat zowel Paulus Benedictus als Paulus 
Dominicus op het kerkhof van Heythuysen begraven zijn. Beide namen 
staan namelijk op de gedenksteen. Kortgeleden is echter ontdekt dat op 
het kerkhof van Bedburg een drie meter hoog stenen kruis staat, met 



daarop de naam van Paulus Benedictus van Laer. Die ontdekking leidde vervolgens tot de vraag 
of zijn neef Paulus Dominicus na de plechtige uitvaart in Maastricht wel in Heythuysen begraven 
werd, ondanks het testament en de daarin vermelde afspraken met pastoor Verzett. 

Overlijdensberichten in onder andere dagblad De Tijd 
en de Maas en Roerbode van januari 1883 brachten 
echter duidelijkheid: 
‘… daarna wordt te 12.50 uren het lijk vervoerd per 
spoor naar Heythuizen, alwaar Dinsdag 30 dezer nog 
een lijkdienst, gevolgd door de begrafenis, zal gehou
den worden.’ 
Hieruit blijkt dat Paulus Dominicus inderdaad in 
Heythuysen begraven is. Hij had daar immers expliciet 
om gevraagd. Ongetwijfeld vanwege het fonds heeft 
Paulus Dominicus op de gedenksteen ook de naam 
van zijn oom Paulus Benedictus, begraven in Bedburg, 
laten vermelden. Het graf van Paulus Dominicus in 
Heythuysen werd mogelijk verplaatst bij de uitbreiding 

van de zijbeuken van de kerk – en het ruimen van het oude kerkhof rond de kerk  in 1928‘29. 
De gedenksteen staat op dit moment tegen de zuidelijke muur van de kerk op het oude gesloten 
kerkhof. Het is niet bekend waar hij oorspronkelijk stond. Of de gedenksteen diende als grafmo
nument voor Paulus Dominicus, of dat er, los van de gedenksteen, op diens graf inderdaad een 
‘eenvoudig steenen Kruis’ gestaan heeft, weten we helaas ook niet.

Het fonds anno 2014
De stichting ‘Van Laer’s Fonds’ heeft altijd onder voorzitterschap gestaan van een Van Laer uit de 
familietak waaruit de beide priesters afkomstig waren. De pastoor van Heythuysen maakte vast 
deel uit van het bestuur. Harry van Laer, tussen 1983 en 1992 pastoordeken van Heythuysen, 
was een telg uit de familie Van Laer. Zijn grootvader moest ‘oom’ zeggen tegen Paulus 
Dominicus. Als laatste pastoor uit Heythuysen zat pastoor Jacobs in het bestuur van de stichting.
Het fonds heeft zijn vermogen via indexatie steeds op peil gehouden. Meeropbrengsten werden 
gebruikt voor bijvoorbeeld studiefinancieringen, missionarissenhulp en verplichtingen uit het 
testament. Tot 2013 maakte de stichting elk jaar circa € 1500, uit het fonds over aan de H. 
Nicolaasparochie, onder andere voor het opdragen van missen en het onderhoud van de 
gedenksteen. De laatste voorzitter van de stichting, de heer Lou van Laer heeft reeds met oud
deken Harry van Laer overleg gepleegd over het nut van de stichting in deze tijd. De 
oorspronkelijke doelstellingen van de stichting waren intussen achterhaald. Zij hebben besloten 
het fonds op te heffen. Enige jaren geleden werd reeds de boerderij GrootInder verkocht en 
recenter ook de bijbehorende gronden. Na het opheffen van het fonds zal de H. Nicolaasparochie 
eenmalig een bedrag uitgekeerd krijgen om een aantal jaren aan haar verplichtingen te kunnen 
voldoen. Hiervoor is een contract opgesteld met voorwaarden waaraan de parochie zal moeten 
voldoen. De rest van het geld uit het fonds is volgens de wens van Paulus Dominicus van Laer 
naar het bisdom Roermond gegaan. 

Schilderij
Een schilderij van Mgr. Paulus Benedictus van Laer (pag 1) was jarenlang in het bezit van deken 
Harry van Laer. Familielid en voorzitter Lou van Laer heeft in overleg met de stichting, het bisdom 
Roermond en het Duitse parochiecluster Kirchengemeinde St. Antonius besloten het schilderij 
‘voor onbepaalde tijd’  in bruikleen af te staan aan de kerk van de Sankt Markusparochie in 
BedburgHau (ongeveer 9 kilometer van Kalkar, bij Kleef) waar Paulus Benedictus in 1804 de 
eerste pastoor was. Het schilderij blijft eigendom van de familie Van Laer.



Boek
Na het opheffen van het Fonds heeft Lou van Laer zich, 
samen met Frans Savelkouls, toegelegd op het vastleggen 
van de geschiedenis van het Van Laer’s Fonds. 
Dat resulteerde in 2017 in het uitbrengen van een lijvig 
boekwerk: ‘Bestemd voor een geestelijk doel’. Hierin is de 
ruim honderdertigjarige geschiedenis van het fonds in 
woord en beeld opgetekend. 

‘Bestemd voor een geestelijk doel’, 
ISBN: 9789082701807

Jacques Beelen.
2023

Met dank voor de bereidwillige medewerking van: 
De heer L. van Laer Roermond
Eerw heer pastoor M. Vankan parochie H. Nicolaas Heythuysen.
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