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Het leven is als een bos, 

rechtdoor kan nooit  

 

 

Franciscusviering aan de Baronsberg 
 
Traditiegetrouw zal tijdens de oktobermaand een 
openluchtmis gevierd worden aan de Baronsberg. Dit jaar 
is deze mis op vrijdag 30 september a.s. We verzamelen bij 
het schutterslokaal van Schutterij St. Jan gelegen a.d. 
Kasteelweg naast het R.K. kerkhof van Baexem. Tijdens 
een lichtjestocht rond 18.00 uur vertrekken we samen 
naar de Baronsberg waar we aansluitend de heilige mis 
vieren om 18.30 uur. Themaviering is het leven van 
Franciscus van Assisi en Gods schepping. De viering zal 
muzikaal opgeluisterd worden door het clusterkerkkoor, 
onder leiding van Marij Berkers. Er zijn voldoende 
zitplaatsen. Dicht bij de Baronsberg is gelegenheid om te 
parkeren. 
 

Uitslag enquête livestream 
 

Eerst een woord van dank aan u. We hebben een mooi 
aantal reacties op de enquête mogen ontvangen. Dit geeft 
ons een beeld hoe de livestream door u wordt bekeken en 
beoordeeld. Hieronder een samenvatting van de enquête. 
We hebben van parochianen van al de 5 parochies binnen 
het cluster reacties mogen ontvangen. De grootste groep 
respondenten is in de leeftijd van 65 tot 85 jaar.  
Het algemene beeld is erg positief. Het is bij alle 
respondenten bekend dat we als Cluster Tabor de 
vieringen uitzenden door middel van livestream en dat 
deze zowel rechtsreeks, als op een later geschikt moment 
te kijken zijn. De belangrijkste reden om naar de 
livestream te kijken is betrokkenheid houden met de 
kerk, omdat men dan meestal niet zelf in de gelegenheid 
is om in persoon in de kerk aanwezig te zijn. 
De kwaliteit van het beeld en geluid worden als goed tot 
zeer goed beoordeeld. Daar zijn we blij mee. Met 
betrekking tot de vragen of het prettig is om naar de 
livestream te kijken en of er behoefte is om andere 
beelden te tonen het volgende: een aantal respondenten 
heeft aangegeven dat het wenselijk zou zijn om ook 
andere beelden te laten zien tijdens de livestream, terwijl 
anderen heel duidelijk aangeven dat het om de 
Eucharistie gaat en dat het geen kermis moet worden.  
Dan waren er ook aan paar vragen over het digitaal 
collecteren door middel van GIVT.  Een groot deel van de 
kijkers maakt geen gebruik van de mogelijkheid om ook 
via de livestream deel te nemen aan de collecte. De 
mogelijkheid om GIVT te gebruiken is onbekend, veel 
mensen doen niets via de telefoon. De mensen deponeren 
bij voorkeur hun collecte-bijdrage in de collecteschaal. Er 
zijn ook mensen die onbekend zijn met GIVT, maar graag 
toch meer tekst en uitleg hierover willen krijgen. We 
zullen als kerkbestuur onderzoeken hoe we dit het best 
kunnen organiseren. U zult daarover uitgebreid 
geïnformeerd worden. 

 

 

Dierenzegening 
 

Op 4 oktober a.s. vieren wij dierendag. Op deze dag viert 
de kerk de sterfdag van de heilige Franciscus uit de 
twaalfde eeuw. Hij werd geboren in Assisi te Italië. Hij 
hoorde de roepstem van God in zijn leven in een oud 
kerkje net buiten zijn stad Assisi. God riep hem: 
”Franciscus, ga en herstel mijn kerk”. Eerst deed hij het 
letterlijk door het vervallen kerkje op te knappen. Later 
figuurlijk door de levende bouwstenen van God, de 
mensen zelf, te gaan helpen. Zij die ziek waren en arm, 
eenzaam en verlaten. 
Omdat het voorkwam dat de mensen niet naar hem 
wilde luisteren, predikte hij tot de vogels en de vissen. 
Ook kocht hij dieren vrij die gevangen zaten en liet ze los. 
Franciscus stierf op de vooravond van 4 oktober.  
Wij nodigen iedereen met een huisdier uit, met uw hond 
of kat, cavia of rat, konijn of welk huisdier u ook hebt, om 
op zaterdagmiddag 1 oktober a.s. om 12.30 uur samen te 
komen bij de H. Nicolaaskerk te Heythuysen. Hier 
zegenen wij tijdens een bijzondere gebedsdienst uw 
huisdier. De kleintjes zijn ook met hun knuffels van harte 
welkom. De dienst duurt een klein kwartiertje.  
 
 

St. Maarten Heythuysen 
 

Op 5 november a.s. vieren wij om 18.30 u St. Maarten, H. 
Nicolaas Heythuysen. Dit in samenwerking met het Sint 
Maarten-comité van Heythuysen en schutterij St 
Nicolaas. Enkele kinderen zullen het verhaal van St. 
Maarten spelen. Daarnaast zullen we de lampionnen 
zegenen. Aansluitend trekken we met muziek en St. 
Maarten naar de rand van de Eykerstokweg waar het St. 
Maartensvuur zal branden en iedereen iets lekkers krijgt. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

H. Missen in Augustus                                      
(onder voorbehoud) 
 
Oneven weken  (1e weekend 1 en 2 aug): 
Zaterdag  18.30 uur Heythuysen 
Zondag  09.30 uur Leveroy 
Zondag  10.00 uur Heythuysen 
Zondag  11.00 uur Grathem 
 
Even weken (1e weekend 8 en 9 aug) : 
Zaterdag  18.00 uur Kelpen-Oler 
Zaterdag  18.30 uur Heythuysen 
Zaterdag  19.15 uur Baexem 
Zondag  10.00 uur Heythuysen 

 

 

Op de koffie bij dhr. Jos van Rooij uit 
Grathem 
 
Ik ben in 1943 geboren in Eindhoven, heb daarna in Best 
gewoond, en toen ik ruim 7 jaar was is ons gezin naar 
Grathem verhuisd. Na de diensttijd heb ik als 
vrachtwagenchauffeur in de sluizen-wereld gewerkt. En 
in 1978 ben ik in de facilitaire dienst terechtgekomen op 
Daelzicht, en weer later in de 3-ploegendienst aan de 
receptie. Omdat ik telkens na 10 dagen werken 4 dagen 
vrij had, ben ik vrijwilligerswerk gaan doen op het 
kerkhof in Grathem. Ook heb ik 40 jaar gezongen in het 
kerkkoor, prachtig om te doen met een mooie groep 
mensen. Wat betreft het werk op het kerkhof, dat doe ik 
nog steeds, met veel plezier. 
 

Bent u geïnteresseerd in het volledige interview, dan 
verwijzen wij u graag naar de website 

 

Allerheiligen-Allerzielen 
 
Elk jaar op 1 november herdenkt de Katholieke Kerk alle 
heiligen, bekend en onbekend. Deze feestdag heet 
Allerheiligen en is één van de belangrijkere kerkelijke 
feesten. Het wordt sinds de vierde of vijfde eeuw gevierd. 
Op 2 november worden jaarlijks alle overleden gelovigen 
herdacht. Deze gedenkdag vindt al sinds de tiende eeuw 
plaats en heet Allerzielen. De gedachtenis leeft onder de 
bevolking in Limburg nog zeer sterk. Kerkhoven en 
urnenplaatsen worden in deze dagen mooi verzorgd en 
druk bezocht. 
Op zondag 30 oktober a.s. zullen wij traditioneel tijdens 
de heilige missen in het weekend of gedurende een korte 
lof op het kerkhof de namen noemen van hen die ons 
zijn komen te ontvallen in het afgelopen jaar en die een 
kerkelijke begrafenis hadden in de vorm van een 
avondwake of uitvaartmis. Zie voor de tijden de agenda. 
 

Zinspiratie Leudal 
 
Op donderdag 27 oktober a.s. organiseert de 
Zinspiratiegroep een inspirerende avond over het thema 
”levenseinde en spiritualiteit”. 
 
Vragen over het levenseinde, ethiek en de rol van religie 
zijn actueler dan ooit. In 2020 
diende D66 het wetsvoorstel Voltooid leven in. Maar wat 
is het verschil tussen euthanasie 
en voltooid leven eigenlijk? Wanneer is een leven 
voltooid? Hoe heilig is het leven? En wat zegt ons geloof 
hierover? 
Hoofdspreekster op deze avond is theologe Annemarieke 
van der Woude; predikante van de Remonstrantse 
gemeente te Oosterbeek en voormalig geestelijk 
verzorger in een 
verpleeghuis. Ze spreekt en publiceert regelmatig over 
vragen rondom het levenseinde. Op een boeiende en 
toegankelijke vertelwijze zal Annemarieke van der 
Woude haar licht laten schijnen op het thema. Ook zal zij 
in gesprek gaan met het publiek; voor vragen en het delen 
van gedachten zal alle ruimte zijn. 
Donderdag 27 oktober 2022 om 19.30 u in de kerk van 
Grathem. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. 
Graag aanmelden via zinspiratieleudal@gmail.com. 
Gratis entree, een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. 

 

H. Vormsel 
 
Vanaf het schooljaar 2022 – 2023 zal er de gelegenheid 
zijn voor de parochies Baexem, Leveroy en Heythuysen 
dat jongeren van groep 7 en 8 het sacrament van het 
vormsel mogen gaan ontvangen. In het vormsel 
bereiden we hen voor op een stukje volwassenheid, 
waarin zij Gods geest mogen ontvangen. De kinderen 
zullen hierover via school een uitnodiging ontvangen.  
We bereiden hun voor d.m.v. een achttal lessen, waarvan 
de eerste inmiddels al geweest is. De vormheer is vicaris-
generaal Harrie Quadvlieg van het bisdom Roermond. 
Het sacrament van het vormsel vindt plaats:  

• Parochie Baexem / Leveroy samen op vrijdag 9 
december a.s. om 18.30 u in de H. Johannes de 
Doper Baexem 

• Parochie Heythuysen op vrijdag 16 december a.s. 
om 18.30 u in de H. Nicolaas Heythuysen. 

Bij te weinig aanmelden heeft de Vormheer al 
aangegeven om dan te kiezen voor één vormselviering. 
 

Wijziging doordeweekse missen 
 
Vanaf 1 oktober zullen de doordeweekse missen niet 
meer op woensdagavond om 19:00 uur zijn, maar ’s 
morgens om 09:00 uur. Vanaf 1 april 2023 zullen deze 
woensdagmissen weer in de avond worden gehouden. 
 

Je moet het geluk niet willen meten, 

wees er maar gewoon gelukkig mee! 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waar naastenliefde en wijsheid is, is 

er geen angst noch onwetendheid. 

 

Advent-Sinterklaas gezinsmis 
 

Op zaterdag 26 november a.s. begint de advent. 
Traditioneel is er dan de Advent / Sinterklaas gezinsmis om 
18.30 u in Heythuysen. Het thema is ’Vrijgevigheid’. 
Samen met schutterij St Nicolaas te Heythuysen vieren we 
dan ook al een beetje het patroonsfeest van onze kerk en 
haar gemeenschap. 
De communicanten van ons cluster hebben allerlei taken 
tijdens deze mis. Tijdens de gezinsmis zou ook de 
Goedheiligman met zijn Pieten zomaar op bezoek 
kunnen komen.  
Gevraagd wordt of alle kinderen houdbaar voedsel willen 
meenemen, zodat daarmee hulp aan arme gezinnen uit 
onze parochies gegeven kan worden. Tijdens de mis kan dit 
voedsel gedoneerd worden in de voedselmand.  
Zo laten we zien dat we ook aan gezinnen denken in onze 
gemeenschap die het financieel moeilijker hebben. 
Voor elk aanwezig kind is er ook een klein cadeau. 
 
  
 

Aanmelding Eerste H. Communie 
 

Dit jaar zijn de kinderen van groep 4 en 5 aan de beurt van 
de parochies Heythuysen – Kelpen-Oler om hun eerste 
heilige communie te gaan ontvangen. Voor het eerst met 
Jezus aan tafel. Het communiethema dit jaar is: ”Op de 
golven dansen wij”. 
De woorden vormen een metafoor voor het leven. Tijden 
van stormwind, of van kalm kabbelend water, of van 
wilde golven: we ontmoeten ze allemaal wel eens. Hoe 
blijf je staan?  
In de kerk delen we verhalen over het leven. We laten ons 
inspireren door hoe mensen vóór ons zich verhielden tot 
de golven. Met de wind van de Christus in de rug, en met 
elkaars steun om ons heen, kunnen we erop dansen! 
De gezamenlijke communiemis vindt plaats op zondag  
14 mei 2023 om 10.00 u H. Nicolaas Heythuysen 
 
 
Gezinsmissen in ons cluster 

 
Kinderen en jongeren zijn altijd welkom om mee te 
komen naar de mis. Om de kinderen echter op een leuke 
speelse manier iets te leren over ons geloof zijn er in ons 
cluster speciale gezinsmissen. De communicanten en 
misdienaars spelen altijd een bijzondere rol in onze 
gezinsmissen, maar graag bereiken we ook andere 
kinderen uit ons cluster. De komende tijd kun je met je 
gezin naar de volgende gezinsmis:  
 
Hubertusviering 
 
Op zondag 16 oktober a.s. organiseert WBE De 
Waterbloem de ‘Hubertusviering’. U wordt van harte 
uitgenodigd om, met uw jachthond en/of roofvogel (geen 
wapens) naar buurtgebouw ‘Oos Hoes’ te komen. De 
gebedsviering wordt verzorgd door pastoor Marcus 
Vankan en begeleid door Jachthoornblazers 
Stokershorst 
Na afloop zijn er broodjes en koffie of thee. De viering is 
vrij toegankelijk. 
 
Alle informatie op een rijtje: 
 
Zondag 16 oktober 
Aanvang 11.00 uur 
Buurtgebouw ‘Oos Hoes’ 
Heide 29, Heythuysen 
Graag opgeven voor 8 oktober bij Jessie Hesseling via 
jessiehesseling@live.nl.  Daarbij ook graag vermelden met 
hoeveel personen u komt.  
Hopelijk tot ziens op zondag 16 oktober! 
 
 

Bezoek het St. Nicolaasretabel en 
brievenbus 
 

Beste gezinnen. Zoals jullie weten is het bijna zover. 
Op zaterdag 12 november a.s. is de intocht van Sinterklaas te 
zien op tv. De sinterklaastijd: een super-gezellige tijd vol 
spanning, pepernoten en misschien wel cadeautjes. 
Komen jullie ook langs in onze kerk? Daar is iets moois te 
zien over Sinterklaas. Namelijk ons Sinterklaasaltaar met 
een eigen brievenbus waarin jullie tekeningen en brieven 
voor Sinterklaas kunnen steken.  
Op woensdag 16  november en  23 november a.s. gaan we 
knutselen in de H. Nicolaaskerk. Vanaf 14.30 u tot 16.00 u 
kunnen jullie op bezoek komen in de kerk. Je kunt ook zelf 
een tekening meebrengen en deze afgeven in de kerk. Zien 
we jullie ook? Alle tekeningen krijgt Sinterklaas bij onze 
gezinsmis van 26 november. 
 

Patroonsfeest H. Nicolaas 
 
Op 6 december a.s. vieren wij het patroonsfeest van de H. 
Nicolaas. We beginnen om 18.00 u met gezongen vespers, 
het kerkelijke avondgebed. Aansluitend om 18.30 u vieren 
wij op zijn voorspraak vieren wij thema’s zoals 
vrijgevigheid en barmhartigheid, zoals deze bisschop uit de 
vierde eeuw het ons heeft voorgeleefd. Aansluitend 
ontvangt eenieder met onze Nicolaasreliek een 
persoonlijke zegen. Van harte welkom. 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pianomeditatie 2.0 in Grathem 
 

Deze vindt plaats op zondagmiddag  30 oktober a.s. van 
15.00 tot 16.00 uur in de St. Severinus kerk, Kerkplein 1A, 
6096 AK Grathem.  
Bij voorkeur aanmelden via e-mail: 
parochiegrathem@gmail.com. 
Pianist Steven van Kempen zal de hiernavolgende 
muziek ten gehore brengen: 
Classical Music / New age music / Minimal music:  Bach / 
Händel / James Horner / John Williams /Filmmuziek. 
Gratis entree, vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. 
 

Bijbelleesavond 
 

Op maandag 7 november a.s. zal er weer een 
bijbelleesavond plaatsvinden. We zullen de lezingen van de 
aankomende zondag samen lezen en bespreken. 
Aan de hand van het samen lezen en vervolgens in stilte de 
tekst overwegen, willen we ons in deze oude geïnspireerde 
verhalen verdiepen, door namelijk samen onze eigen 
indrukken met elkaar te delen. Tevens zal de aanwezige 
priester zorgen voor een stuk verdieping. Voor koffie en 
iets lekkers wordt ook gezorgd. 
De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur in de 
Credozaal gelegen aan de Biesstraat te Heythuysen. We 
vragen slechts om een vrijwillige bijdrage. Iedereen is van 
harte welkom. 
In het nieuwe kalenderjaar zullen meerdere 
bijbelleesavonden plaatsvinden. De data worden te zijner 
tijd vastgesteld 
 

De grootste rijkdom heeft hij, 

die arm is aan begeerten.  

 

30 september 18.30 u Openluchtviering Baronsberg Baexem 
1 oktober 12.30 u Dierenzegening Heythuysen, kerk Heythuysen 
8 oktober 18.00 u Pastorale Ontmoeting , kerk Kelpen-Oler 
23 oktober 18.30 u Schuttersmis Grathem, m.m.v. Schutterij St. Severinus 
30 oktober 9.30 u Allerzielenlof Leveroy, heilige mis, aansluitend zegenen graven 
30 oktober 10.00 u Allerzielenlof Heythuysen, heilige mis, aansluitend zegenen graven 
30 oktober 11.00 u Allerzielenlof Grathem, heilige mis, aansluitend zegenen graven 
30 oktober 14.00 u Allerzielenlof Kelpen-Oler, gebedsviering kerkhof   
30 oktober 15.00 u Allerzielenlof Baexem, korte gebedsviering op kerkhof, aansluitend zegenen graven 
1 november 18.30 u Allerheiligenmis, H. Nicolaas Heythuysen 
2 november 18.30 u Allerzielenmis, H. Nicolaas Heythuysen 
5 november 18.00 u Gezinsmis St. Maarten, H. Nicolaas Heythuysen 
16 november 14.30 u Bezoek het St. Nicolaasretabel en brievenbus, tot 16.00 u 
23 november 14.30 u Bezoek het St. Nicolaasretabel en brievenbus, tot 16.00 u 
26 november 18.30 u Gezinsmis advent-H. Nicolaas en schuttersmis schutterij St Nicolaas H. Nicolaaskerk  

Heythuysen 
 

Agenda bijzondere missen 
 

Clusterinformatie-avond  
donderdag 6 oktober  
 

Hierbij willen we alle parochianen van ons cluster 
uitnodigen voor de jaarlijkse clusterinformatie-avond. 
Helaas konden deze avonden in de corona-periode geen 
doorgang vinden. Wij zijn dan ook blij u weer te kunnen 
ontmoeten en informeren, maar nog belangrijker: uw 
mening te horen. 
Deze avond zal plaatsvinden op donderdag 6 oktober om 
19.30 uur in de Bombardon in Heythuysen. Het 
clusterkerkbestuur zal u op de hoogte brengen laatste 
ontwikkelingen. 
De onderwerpen voor deze avond zijn voor de pauze: 
pastoraal en financiën. Na de pauze staat de toekomst van 
onze kerken centraal, waarbij u de mogelijkheid krijgt om 
uw ideeën met ons te delen. In deze bijeenkomst zal de 
vitaliteit van onze parochies centraal staan.  
U komt toch ook?  De koffie en vlaai staat voor u klaar. 
Het Clusterkerkbestuur. 
 

Bach cantate op 16 oktober 
 

Op zondag 16 oktober zal er wederom een cantate van Bach 
worden uitgevoerd in de Nicolaaskerk te Heythuysen. Deze 
keer is het BWV 78 Jesu, der du meine Seele. De cantate 
handelt over het Koninkrijk Gods. Jezus krijgt de vraag: 
wanneer komt dat? Hij geeft een verrassend antwoord: 
Het is er al, in jezelf!  
Bach componeerde de cantates om de lezingen van de 
betreffende zondag muzikaal te duiden. Hij schreef er voor 
elke week een. Ongelooflijk. En dat 7 jaar lang. En de ene is 
nog mooier dan de andere. En u heeft de kans om die 
gewoon gratis in onze kerk te komen beluisteren. Doen 
dus! Het slotkoraal mag u, als u dat wil, ook nog meezingen. 
Van harte welkom, zondag 16 oktober om 19.30 u.  
De entree is gratis maar een vrije gave wordt zeer op prijs 
gesteld. 
 

 


