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Voorwoord

Onze wereldis een dorp geworden. Door allerlei moderne
communicatiemiddelen ervaren we wat er leeft bij
mensen veraf en dichtbij. De vreugde en de hoop, maar
ook de zorgen en het verdriet. Ook hier worden we
getroffen door nood en zorg. Vereenzaming neemt toe,
het aantal vrijwilligers en vrijwilligsters in verenigingen
en ook in onze parochies vergrijst niet alleen maar
neemt ook beetje bij beetje af. En dat in een tijd waarin er
behoefte is aan warmte, aan liefde, aan verbondenheid,
aan geloof.

Onze parochies en haar kerkgebouwen hebben veel te
bieden. Voor eenieder zijn ze veilige sociale havens, die
een familiaire functie hebben van verbondenheid

Voor zeer veel mensen is de kerk ook een soort van
service instelling. Ze maken gebruik van de kerkelijke
service zoals een huwelijk, uitvaart, doop, eerste heilige
communie of vormsel.

Er zijn ook mensen die de parochie ervaren als het
lichaam van Christus, dw.z. zij belijden hierin hun geloof.
Zij sterken zich aan de blijde Boodschap. Ze nemen deel
aan de dagelijkse Eucharistievieringen, aan Taizé-
vieringen, gebedsvieringen of bedevaartsreizen. Mensen
die ontvankelijk zijn voor de oproep van Christus: “Jullie
zijn het Licht van de wereld en het zout der aarde”.
Kortom onze parochie staat open voor ieder mens.

Onze parochies staan niet stil. Zij luisteren, overwegen en
kijken hoe Christus' boodschap en Zijn leven een actueel
gezichtkrijgen in deze tijd. Ze wil samen met mensen die
zich geroepen weten de gist, het licht, het zout zijn voor
die mens die aanklopt.

We ervaren echter ook dat we meer en meer moeten
clusteren. Samen verder. We moeten vitaal blijven en
durven investeren. Zoals in onze livestream. Daartoe
hebben we financiéle middelen nodig, zoals de jaarlijkse
kerkbijdrage, giften en gaven, om niet alleen in onze
stenen kerkgebouwen te investeren en ze open te
houden, maar om juist ook de levende bouwstenen af te
halen voor geloofsverdieping, bezinning, voor
momenten van Eucharistie en samenzijn rondom de
keukentafel. Door Corona hebben we veel inkomsten
misgelopen. Daartoe onze oproep. Doet u mee?

Uw kerkbestuur en pastorale team,
Pastoor M. Vankan

Een vriendelijk woord

opent een ijzeren deur.

Versoepelingen m.b.t. Corona

Vanaf'5 juni jl. hebben er versoepelingen plaatsgevonden
mb.t de Coronamaatregelen in de RK Kerk. De
bisschoppen hebben het aantal kerkbezoekers verhoogd
van 30 naar 50 bezoekers, onder voorbehoud dat de
afstand van 15 meter dit toelaat. Voor grotere
kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen
geldt dat maximaal 15 procent van het aantal zitplaatsen
kan worden benut. Voor begrafenissen is een maximum
van 100 personen toegestaan, daarbij rekening houdend
met 15 meter afstand.

Derichtlijnen metbetrekking tot zingen wijzigen op 5 juni
nog niet, met uitzondering van zingen door kinderen tot
en met 12 jaar. Dit betekent dat voorlopig de richtlijn
gehandhaafd blijft dat één cantor of maximaal 4 zangers
kunnen zingen.

Gelukkig kunnen we nu door livestream wekelijks de
zondagsvieringen in jullie huiskamer blijven brengen.
Help elkaar om de viering ook daadwerkelijk te kunnen
volgen. Help de mensen die je kent en die niet zo goed met
de computer of iPad kunnen omgaan. Geef ook deze
informatie door aan andere mensen die geinteresseerd
Zijn.

Pastoor Vankan draagt elke woensdagavond om 18.30 uur
de H. Mis op om zegen voor onze parochies en alle
mensen, ook daarbuiten. Gelukkig beschikken we in deze
moeilijke tijd over een dagkapel in elke parochie-
gemeenschap. Een plek om samen tot Onze Lieve Heer en
de Maagd Maria te bidden voorbescherming en een goede
afloop van de Coronaperiode. Neem er thuis ook de tijd
voor of bezoek jullie dagkapel. Samen met U op weg naar
de komende zomervakantieperiode

Taizévieringen

Op woensdag 26 mei zijn onze Taizévieringen weer
opgestart. De vieringen worden gehouden in de
St. Nicolaaskerk te Heythuysen en beginnen altijd om
19.15 uur.

De Taizévieringen worden gehouden op de laatste
woensdag van de maand. Bij wijze van uitzondering zal
de viering van juni op de voorlaatste woensdag
plaatsvinden, dus op 23 juni.



Afscheid pastoor Verdonschot

Met kerstmis 2020 heeft em-pastoor Sjef Verdonschot,
woonachtig te Leveroy, afscheid genomen. Meer dan 15
jaar verzorgde hij de heilige missen in Leveroy in de
weekenden en met de hoogfeesten. Daarnaast stuurde
hij de liturgiegroep aan.

Voor pastoor Jacobs en later pastoor Vankan was hij een
rots in de branding. Betrokken bij jong en oud, zo
verzorgde hij een Paaswake voor de jonge gezinnen. Elke
Eucharistieviering werd door hem zeer zorgvuldig
voorbereid, waarin hij ook zong, het liefst Gregoriaans.
Dit jaar mocht em-pastoor Verdonschot op 17 maart zijn
65-jarig priesterschap vieren.

In 2018 moest hij en zijn familie afscheid nemen van zijn
zus Maria Verdonschot. Met veel liefde en zorg was zij
voor hem een steun en toeverlaat in menig parochie. De
uitvaart vond plaats vanuit onze H. Barbarakerk te
Leveroy.

Pastoor, dank voor uw inzet, en dat u nog vele goede en
gezonde jaren mag hebben.

Livestream

- Volg onze vieringen LIVE

U heeft het mogelijk al gezien, sinds Pasen worden de
vieringen in Heythuysen op zondag via livestream
uitgezonden. Via Kerkdienstgemist.nl kan de vieringlive,
maar ook op een later tijdstip gevolgd worden. Via de
website van cluster Tabor kan gemakkelijk ingelogd
worden.

Steeds meer kerken maken gebruik van livestream om
meer parochianen te bereiken. We zien dat een flinke
groep parochianen, maar ook daarbuiten de vieringen
volgt. Uitgangspunt was een goede kwaliteit beeld en
geluid. Met enige trots mogen we wel zeggen, dat dit ook
is gelukt. Via 3 camera’s met haarscherp beeld en een
goede geluidsweergave worden de vieringen levendig in
beeld gebracht. Een vrijwilliger bedient op een
gemakkelijke manier de camera’s via een bedienings-
paneel met beeldscherm. Kerkgangers komen niet
herkenbaar in beeld. Ook kunnen teksten van liederen
afgebeeld worden of andere informatie.

0ok bijzondere vieringen als doop, huwelijk en uitvaart
kunnen in beeld gebracht worden.

De laatste technische probleempjes zijn nu opgelost en
de laatste puntjes zijn op de i gezet.

Met livestream heeft cluster Tabor geinvesteerd om een
hedendaagse bijdrage te leveren aan het zichtbaar
maken van ons geloof en de Eucharistievieringen. Wilt u
hier ook uw steentje aan bijdragen? Uw bijdrage is van
harte welkom op reknr. NL 26 RABO 01222 41 800 tn.v.
parochie Heythuysen. Wij zijn u daar zeer dankbaar
VOOY.

(7f kerkdienstgemist.al

Inzegening strooiveld begraafplaats
Grathem

Op 18 april 2021 heeft Pastoor Marcus Vankan dit
strooiveld ingezegend, onder dankzegging aan diegenen,
die zich vrijwillig hebben ingezet om dit strooiveld te
realiseren. Pastoor Marcus Vankan was erg onder de
indruk van het resultaat en vond het een verrijking van de
begraafplaats in Grathem.

Het afgelopen jaar werd duidelijk dat er in Grathem
behoefte was aan een strooiveld om de as van een
dierbare overledene te kunnen uitstrooien. Vanwege het
gegeven dat er steeds meer mensen gecremeerd worden,
is de behoefte aan een graf voor een overledene de laatste
jaren ook sterk verminderd. Daardoor was er op het
kerkhof'in Grathem ook een strook grond beschikbaar die
ingericht kon worden als strooiveld.

Het kerkbestuur van Grathem en enkele vrijwilligers
hebben een plan opgesteld en zijn in het najaar van 2020
aan de slag gegaan met de inrichting. Doelbewust is er
voor gekozen om er geen traditioneel grasveld van te
maken. Het strooiveld moest een parkachtige uitstraling
krijgen en een plaats van rust en overdenking worden
voor de nabestaanden. Er is een bank geplaatst om bij een
bezoek aan het strooiveld even tot rust te komen. Er zal
nog een zuil worden geplaatst met de aanduiding
‘Strooiveld. Aan deze zuil kan dan, indien de
nabestaanden dit wensen, een door het kerkbestuur
verstrekt naamplaatje met naam en overlijdensdatum
worden bevestigd van de overledene waarvan de as is
uitgestrooid. De kosten voor een naamplaatje zijn € 75,00.
De kosten voor het uitstrooien van de as van een
overledene is clusterbreed vastgesteld op een eenmalige
bijdrage van € 50,00.

Het moge duidelijk zijn dat er enkele praktische regels zijn
opgesteld om het strooiveld netjes en overzichtelijk te
houden. Deze regels worden te zijner tijd opgenomen in
het begraafplaatsreglement. Kortheidshalve komt het
erop neer dat er bij het uitstrooien van de as steeds een
vrijwilliger van de kerkhof aanwezig dient te zijn.
Uitstrooien kan op één plek of over het gehele veld.
Markeringen van waar de as van de overledene is
uitgestrooid is niet toegestaan. Wel is er in de nabijheid
van de zuil gelegenheid om bloemen neer te leggen, na het
verwelken zullen die door vrijwilligers van het kerkhof
worden opgeruimd.

Voorafgaande aan het uitstrooien van de as dient u
contact op te nemen met het kerkbestuur van onze
parochie om een afspraak te maken over datum en tijd
van uitstrooien.

Voor meer foto's zie www.clustertabornl .
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Collecte in en na Coronatijd

Wat is de betekenis en intentie van de collecte binnen de
Eucharistie? Bij welke vorm van collecte en donatie dan
00k, is het essentieel dat de vorm die gekozen wordt deze
betekenis en intentie als uitgangspunt heeft. In de collecte
worden de gaven vanuit de kerk aangedragen aan het
begin van de dienst van de tafel. De gemeenschap draagt
haar eigen gaven aan. Ditis een aloud ritueel als onderdeel
van wat er op het altaar gebeurt. De Eucharistie is naar
haar letterlijke betekenis een viering van dankbaarheid.

In de Eucharistie dankt het volk God de Heer voor het feit
dat Hij Zijn Zoon heeft gegeven die voor ons gestorven en
verrezen is. We gedenken en vieren dus in feite het offer
dat de Heer voor ons mensen heeft gebracht. Tegelijk
wordt het volk Gods zich in de viering bewust van het feit
dat het zelf in navolging van de Heer ook geroepen is
offerbereid te zijn. Van deze offerbereidheid is de collecte
dus een uitdrukking. Meer dan dat de collecte een manier
isvan de kerk om aan haar inkomsten te komen - datis de
collecte uiteraard ook - is het dus een vorm van offeren,
het vraagt dus iets van de mensen.

In de Coronaperiode is om begrijpelijke redenen het
kerkbezoek teruggelopen. Ook wmet de huidige
beperkingen in aantallen kerkbezoekers zien we de
opbrengsten uit de collecten teruglopen. Gelukkig zien we
dat parochianen ook op andere manieren al bijdragen aan
de collecte, veelal door rechtstreeks geld aan de parochie
te doneren.

De teruglopende collecte-inkomsten hebben ons ook doen
nadenken over een alternatieve manier van collecteren.
Een vorm waarbij de alom bekende collecteschaal
gehandhaafd kan blijven, maar ook dat de mensen die de
Eucharistieviering thuis via de livestream volgen
eenvoudig vanuit de stoel kunnen deelnemen aan de
collecte. We spreken dan van digitaal collecteren, via Givt.
Iedereen in het bezit van een smartphone kan de Givt-app
installeren op zijn / haar telefoon.

Met de Givt-app kunt u heel eenvoudig deelnemen aan de
collecte en is het niet meer noodzakelijk om contant geld
op zak te hebben. De gift via Givt die u doet is, net zoals de
traditionele collecte, volstrekt anoniem. U kunt zowel
thuis als ook in de kerk gebruik maken van de Givt-app.
Daarnaast bieden wij u ook de mogelijkheid om door
middel van een QR-code uw gift te doen voor de kaarsen
bij de diverse gebedsaltaren. Informatie hierover kunt u
op de website van cluster Tabor vinden.

Geef met

Givt

Om de misgelopen collecte-opbrengsten in te halen kunt u
uiteraard altijd uw eigen collectebijdrage rechtstreeks in de
schaal leggen of overmaken op de bankrekening van uw
kerk. De parochies en het cluster danken u bij voorbaat heel

hartelijk.

Baexem: NL 37 RABO 01040 91738
Grathem: NL 41 RABO 01170 00 329
Heythuysen:  NL 26 RABO 01222 41 800
Kelpen-Oler:  NL 52 RABO 01139 02 824
Leveroy: NL 15 RABO 01284 00 625

o.vv. collecte

Bijzondere vieringen

1* Communie: Op zondag 13 juni zullen 26 kinderen uit de
parochies Kelpen-Oler en Heythuysen hun eerste heilige
communie gaan ontvangen, om 10.00 uur in de H.
Nicolaaskerk te Heythuysen. Ons thema dit jaar is ‘Reis je
met Mij mee’. Centraal staat het evangelie van de
Emmatisgangers. Twee mensen onderweg in het leven,
waarin Jezus meeloopt. Zo gaan ze samen met Hem op
levensreis. Een mooi beeld, ook voor de kinderen die gaan
groeien.

Na verschillende lessen op school en later in groepjes in de
credozaal zijn de kinderen goed voorbereid. Het was voor
hun geen gemakkelijk jaar vanwege Corona. In alle eenvoud
hebben we gezinsmissen gehad, waarin ze ook vaak maar
met een ouder aanwezig mochten zijn. Enkele lessen
werden opgenomen en via de communie Whatsapp groep
gedeeld. Na een persoonlijke presentatiemis is het dan
volgende week zondag zover. Via onze livestream kunt u de
mis meevolgen, die besloten is.

Antoniusviering: De jaarlijkse viering in de Antoniuskapel
Heythuysen op zondag 13 juni 2021 b.gv. de feestdag van
St. Antonius komt hierdoor te vervallen.

Pastorale Ontmoeting: Zaterdag 19 juni 2021 om 18.00 uur
in Kelpen-Oler, thema Vaderdag.

Woorddienst rondom Vaderdag: Zondag 20 juni om 930 u
in Leveroy,

St. Jan-viering: Donderdag 24 juni om 18.30 uur,
Eucharistieviering ter ere van St. Jan, patroonheilige van
de parochie, voor de parochievrijwilligers in Baexem.

Voor alle reguliere mistijden: zie onze website:

www.clustertabor.nl



Sint Servaaskapel in Leveroy opnieuw ingezegend

De St. Servaaskapel in Leveroy, beter bekend als Houben kapelke, is na een volledige restauratie door een groep
vrijwilligers opnieuw toegankelijk voor publiek. Woensdagmiddag 12 mei, de dag voor het naamfeest van Sint Servaas,
onthulde wethouder Carla Dieteren samen met kunstenares Vera Wetemans het nieuwe Sint Servaasbeeld, waarna de
inzegening plaatsvond door pastoor Marcus Vankan, in aanwezigheid van een groepje genodigden.

De restauratie is een voorbeeld van een geslaagd burgerinitiatief dat van harte, maar ook financieel werd gesteund
door de gemeente Nederweert. 0ok werd een ruime bijdrage ontvangen van de Provincie Limburg en de Parochie
Leveroy.

De kapel moet rond 1880 zijn gebouwd en werd jaarlijks opgenomen in de processieroute. Na de ruilverkaveling verloor
de kapel haar functie. De kapel werd eind jaren 60 van de vorige eeuw een deel van het erf van Houbenhof en langzaam
maar zeker aan het oog onttrokken door omliggend struikgewas.

De huidige eigenaar, Bas Korten, verleende zijn medewerking toen ideeén werden geopperd over ontsluiting en
restauratie van de kapel.

Het initiatief kwam van de buurman, Wim Janssen. Hij formeerde in 2020 een commissie die de plannen voorbereidde
en in korte tijd meldde zich een groepje vrijwilligers dat de restauratie uitvoerde.

De kapel is bereikbaar via het Rob Houbenpaedje maar draagt de officiéle naam ‘Vlas. Omdat men de achterzijde het
eerste nadert, is tegen die muur een gebrande glasplaat aangebracht met de afbeelding van Sint Servaas. Om de relatie
met Leveroy te benadrukken zijn op de achtergrond de drie kerken afgebeeld die in Leveroy hebben gestaan. ‘s Avonds
wordt deze glasplaat vanuit de lijst verlicht.

De kapel wordt geflankeerd door de twee oorspronkelijke lindebomen, die terecht als natuurmonument zijn
aangemerkt. Er is een infobord geplaatst met daarop een tweetal QR-codes. Deze codes leiden naar een site met
interessante informatie over de kapel en Sint Servaas.

Een uitgebreide fotoreportage vindt u ook terug op www.clustertabornl.

De dingen die ons gelukkig maken, maken ons wijs.



